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Lời nhắn nhủ của tác giả! 
 

   Tác giả đã cố gắng sắp 

xếp những khái niệm 

mới theo một trật tự 

nhất định, do vậy mong 

quý đọc giả nên đọc lần 

lượt, đọc tới đâu thể hội 

được tới đó, không nên 

đọc xáo trộn giữa các 

điều,tức là “đọc điều 

sau xong mới đọc điều 

trước”, và giữa các 

tập,“đọc tập sau xong 

mới đọc tập trước”, 

như vậy sẽ không xâu 

chuỗi được hết những 

khái niệm mới… mà tác 

giả đã sắp xếp! 

   Khi đọc, quý đọc giả luôn trong tâm thái nhẹ nhàng, thư 

thái như đang nói chuyện với chính mình! 

   Quý đọc giả có thể chia sẻ file sách hoặc in tặng... tác 

phẩm này cho bất kì ai mà đọc giả yêu mến! 

   Mọi cá nhân, tổ chức... nếu cần dùng lời của Bạch Mã 

để sử dụng vào bất kì công việc gì có lợi ích cho mình, cho 

đất nước, cho xã hội... xin hãy tùy ý sử dụng - Bạch Mã 

không giữ cho riêng mình! 
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    Để lấy File PDF và bìa sách - các bạn có thể gõ vào 

công cụ tìm kiếm [Google] từ khóa: [những điểm đến 

của nhận thức], có nhiều trang mạng đã đăng tải lên. Đầy 

đủ nhất là trang http://www.chuaadida.com/thu-vien-

sach/ rồi gõ vào ô [Nhập sách cần tìm] từ khóa [những 

điểm đến của nhận thức], tất cả các tập đều hiện lên. 

 

 
 

    Hoặc gọi cho Bạch Mã theo SĐT + ZALO: 

0933.03.6600 Bạch Mã sẽ gửi File cho các bạn tự làm, 

hoặc Bạch Mã sẽ nhờ chỗ làm sách giá rẻ mà Bạch Mã 

quen biết,họ sẽ làm và gửi phát nhanh cho các bạn Bộ 

Sách Toàn Tập đầy đủ này! 

                                Trân trọng & cảm ơn! 

                              Adidaphat! 

http://www.chuaadida.com/thu-vien-sach/
http://www.chuaadida.com/thu-vien-sach/
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LỜI GIỚI THIỆU  

CỦA TÁC GIẢ BẠCH MÃ 

 

   Sự kì diệu của con người đối với thế gian này chính là 

tâm hồn của họ, ai cũng có tâm hồn và không ai giống ai 

cả. Mỗi tâm hồn đều có trí tuệ riêng tức khả năng nhìn 

nhận từ tâm hồn ấy tới mọi thứ xung quanh họ, đều có 

đạo đức riêng tức cách đối xử từ tâm hồn ấy tới mọi thứ 

xung quanh họ, và đó là sự khác biệt lớn nhất - bao quát 

nhất giữa người với người.  

    Khi những tâm hồn sống gần nhau thì họ ảnh hưởng 

lẫn nhau, trí tuệ chung của họ dần xây dựng văn hóa 

riêng biệt của họ, đó là xã hội của họ và cũng không một 

xã hội nào khác, giống với xã hội của họ cả nếu không có 

sự học hỏi lẫn nhau. 

    Xã hội đã hình thành thì mọi cái tốt xấu trong xã hội ấy 

đều tác động tới mọi con người trong đó, nó là ảnh hưởng 

lớn, là trực tiếp tới nhận thức của từng người. Do vậy: 

Cái mà mọi xã hội quan tâm nhất là phải xây dựng được 

nền giáo dục tốt đẹp, và cái đích là tâm hồn của mọi người 
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đều được hạnh phúc, giữa người với người phải hòa ái, 

giữa người với muôn loài, với môi trường phải thân thiện, 

biết yêu thương và biết bảo vệ cho nhau để thế giới hoàn 

toàn là thái bình. Đó chính là mong muốn trong sâu thẳm 

tâm hồn của mỗi người và cả của Bạch Mã, và mỗi người 

nên trở thành con người tốt đẹp hơn và có ích hơn nữa đối 

với xã hội của chính mình cũng như của cả nhân loại. 

    Để một tâm hồn được tốt lên, để một xã hội được tốt lên 

thì luôn cần đến sự giáo dục, và mọi điều giáo dục luôn 

phải là đạo lí có cái tình yêu thương ở trong đó thì sự giáo 

dục mới được tốt đẹp. Sự giáo dục lớn nhất cho đến nay 

đối với nhân loại chính là tư tưởng là trí tuệ của những 

con người vĩ đại, như Khổng Tử, Lão Tử, Chúa Yêsu..., 

Đức Phật Thích Ca. Những lời dạy bảo của những tâm 

hồn vĩ đại ấy không gì khác ngoài sự giáo dục và để mong 

muốn cho cái mục đích thái bình chung của nhân loại trở 

thành hiện thực. Chỉ vì hệ thống tư tưởng của họ, hệ 

thống giáo lí của họ quá khác biệt và quá thâm sâu nên bị 

người đời sau cho là tôn giáo riêng, mà đôi khi lại kì thị, 

lại phân biệt, mà không hiểu tất cả đó chỉ là sự giáo dục.  
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    Đối với cuộc sống đời thường những tôn giáo ấy vẫn 

đang tồn tại song song bởi nó có giá trị rất lớn cùng với 

sự đi tiếp của nhân loại. Những người chăm lo hơn cho 

tâm hồn cũng thường chọn cho mình một tôn giáo, một hệ 

thống tư tưởng tốt đẹp nào đó cho phù hợp với trí tuệ của 

mình để tu tập đạo hạnh, cũng là để một phần nào đó đem 

lại sự đóng góp cho xã hội được tốt đẹp hơn, góp chút sức 

lực nhỏ bé để tạo nên một xã hội cân bằng hơn, hiền hòa 

hơn khi đang phải nhìn thấy nhân loại càng ngày lại càng 

có sự biến động không được tốt đẹp. Đó là tư tưởng chính 

của Bạch Mã! 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 

    Nhận thức là sự khác biệt lớn nhất bên trong mỗi con 

người, nó quyết định cách nhìn nhận của mỗi người ra 

thế giới bên ngoài, tất cả mọi thứ xung quanh một con 

người đều thể hiện nhận thức của người ấy. Một nhận 

thức tốt sẽ làm mọi việc được dễ dàng hơn, vì thế mỗi 

người luôn mong muốn có một nhận thức tốt hơn qua 

việc học hỏi và rèn luyện, nhưng phải học hỏi và rèn luyện 

thế nào để con người trở nên thông thái và được kính 

trọng thì không phải ai cũng làm được. Chính vì lẽ đó mà 

có nhiều người đã để lại những nhận thức giá trị đã lĩnh 

hội được để cho mọi người cùng học tập và rèn luyện, khi 

nhận thức càng gần chân lí của đạo đức, tức sự yêu 

thương chính mình, yêu thương mọi người và muôn loài 

thì chân lí đó càng đúng, càng bất diệt bởi nó đem tâm 

hồn con người hòa quyện vào cái hư vô, nó không chỉ là 

con đường tới thành tựu chân chính của một con người 

mà nó còn đưa con người tới sự an lạc của tâm hồn, khiến 

tâm hồn nhẹ nhàng giữa cuộc sống đầy phiền nhiễu. 

    Nền văn hóa của nhân loại đã luận về Đạo Đức và Trí 

Tuệ của con người sâu sắc và vô tận có trong Đạo Phật và 

Đạo Nho... ở phương đông, đó là hai sự ảnh hưởng lớn và 

vô cùng sâu sắc tới nhân phẩm của một con người 

phương đông, là sự thăng hoa của nhận thức, nó chứa 

đựng nhận thức của những sự giác ngộ lớn nhỏ đến sự 

đắc đạo vô ngã, giải thoát,..., nó hướng con người tới đạo 
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đức, hướng tới tình thương yêu vô tận, nếu nhận thức 

đúng đắn sự tinh túy của hai ngôi nhà nhận thức to lớn 

này hay những chân lí, đạo lí... từ đâu đó, chăm chỉ học 

hỏi và rèn luyện thì hoàn toàn mỗi người tự bước đi được 

trên con đường giác ngộ nhận thức để tâm hồn được tĩnh 

lặng.  

    Đạo lí không bao giờ là sai để con người trở nên thân 

thương hơn, tâm hồn con người dần hướng tới sự an lạc. 

Dù thế giới có chuyển biến thế nào thì cuối cùng cũng trở 

về với con đường của nhận thức giác ngộ, có thể là con 

đường mà Đức Phật đã trở về với tâm chân thật của mình 

và chỉ đường cho mọi người đi theo. Cái biến động cuối 

cùng cũng phải tĩnh lặng, và chỉ có những đạo lí mới làm 

con người bao dung thì sự tĩnh lặng của thân tâm mới 

đến, tâm hồn được hòa quyện vào hư vô - trường tồn 

cùng hư vô! 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Bạch Mã   
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    Cuộc sống thực tại lấy con người và xã hội loài người 

làm chủ thể. Con người biến đổi xấu đi kéo theo xã hội 

biến đổi và môi trường biến đổi xấu theo, cả trái đất cũng 

theo đó chịu ảnh hưởng. Điều ngược lại diễn ra khi con 

người không thể thay đổi được gì với trái đất nữa và trái 

đất ảnh hưởng xấu ngược lại trước khi tự nó đến lúc thay 

đổi. Cái làm con người biến đổi là sự thay đổi tốt xấu của 

đạo lí làm người, là trí tuệ của nhận thức đã lĩnh hội! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 15 

 

 

 

 

 

 
 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 16 

 

PHẦN I 

CON NGƯỜI 
 

     Lĩnh hội được trí tuệ và sự linh tính của trực giác đến 

từ hư vô mà con người và muôn loài thừa hưởng rất phức 

tạp, khi con người có được sự kiểm soát mọi thứ thì 

dường như trí tuệ và trực giác ấy ít nhiều được bộc lộ. 

Nhưng những chân lí cao siêu, thâm sâu mà cổ nhân đã 

nhận thức và truyền lại thì lại có quá ít người ngày nay 

lĩnh hội, cái mong muốn nhận thức thêm của nhân loại 

càng ngày lại càng cạn dần, chỉ sử dụng chưa hết được 

cái tri thức của cổ nhân mà không kèm theo hết mong 

muốn tốt đẹp được gửi gắm ở đó mà lại trở thành những 

người con hư. Sự thức tỉnh của đạo lí là nhân phẩm, nhân 

cách làm người..., và của trí tuệ là khả năng nhìn nhận về 

con người, về cuộc sống, và mọi thứ có thể thấy,..., sự 

thức tỉnh ấy là tối cần thiết cho loài người tồn tại lâu hơn 

và không tự hại chính mình. Có sự thức tỉnh của cái đạo 

và cái trí ấy để tránh sống theo lối bản năng, và trước hết 

phải có ở mọi người trong gia đình, mọi người ở tập thể 

và trong toàn xã hội! 

 

 

 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 17 
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Điểm đến số 1 

“xoay vần” 

   

Đúng sai... xoay vần, 

Thương ghét... xoay vần. 

Phúc họa... xoay vần, 

Vui buồn... xoay vần. 

Thiện ác... xoay vần, 

Thịnh suy... xoay vần. 

Nhân quả... xoay vần, 

Sinh tử... xoay vần. 

... 

Luân hồi... xoay vần, 

Càn khôn... xoay vần... ! 
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Điểm đến số 2 

“có gì tốt?” 

  

Động loạn... có gì tốt? 

Bất giác... có gì tốt? 

Luân hồi... có gì tốt? 

Sinh tử... có gì tốt? 

...  

Phiền não... có gì tốt? 

Pháp giới... có gì tốt?... !  
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Điểm đến số 3 

“có gì không tốt?” 

  

Học đạo... có gì không tốt? 

Thanh lương... có gì không tốt? 

Im lặng... có gì không tốt? 

Giải thoát... có gì không tốt? 

...  

An tĩnh... có gì không tốt? 

Phật giới... có gì không tốt?... !  
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Điểm đến số 4 

“còn vướng bận?” 

  

Vợ chồng... còn vướng bận? 

Thân quyến... còn vướng bận? 

Bè bạn... còn vướng bận? 

Công danh... còn vướng bận? 

Tiền tài... còn vướng bận? 

...  

Phiền não... còn vướng bận?  

Các pháp... còn vướng bận?... !  
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Điểm đến số 5 

“buông được chưa?” 

  

Ngạo khí... buông được chưa? 

Vọng tưởng... buông được chưa? 

Khổ vui... buông được chưa? 

Vật dục... buông được chưa?  

...  

Sinh tử... buông được chưa?... ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 23 

Điểm đến số 6 

“có được chưa?” 

  

Trí huệ... có được chưa? 

Phẩm hạnh... có được chưa? 

Khiêm hạ... có được chưa? 

Hư tĩnh... có được chưa?  

... 

Vô ngã... có được chưa?... !   
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Điểm đến số 7 

“thà rằng...” 

  

    Quyền cao... mà bất chánh... thì thà làm dân thường... 

mà chân chánh... . 

    Lắm tiền, của... mà dơ bẩn... thì thà biết đủ mà trong 

sạch... . 

    Vợ con... đầy đủ... mà bất hạnh... thì thà một mình... mà 

an lạc... . 

    Bè bạn... đầy nhà mà nghi kị... thì thà có dù một tri 

tâm... mà hoan hỷ... . 

    Danh tiếng... mà thị phi... thì thà vô danh... mà thanh 

tịnh... . 

    Có đạo, có lí... mà người người... xa lánh... thì thà vô 

đạo, vô lí... mà người người... mến trọng... . 

    ... 

    Một đời người... trôi qua phải biết sống vì cái gì? 

chết vì cái gì? khi tới nhân gian mang tới được cái 

gì? khi rời nhân gian thì để lại được cái gì?... !     
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Điểm đến số 8 

“ẩn mình” 

  

Đạo chưa đủ hãy nên ẩn mình, 

Lễ chưa đủ hãy nên ẩn mình, 

Nghĩa chưa đủ hãy nên ẩn mình,  

Trí chưa đủ hãy nên ẩn mình, 

Tín chưa đủ hãy nên ẩn mình, 

Phước chưa đủ hãy nên ẩn mình, 

Ẩn ở lời nói, ẩn ở tâm ý, ẩn ở thân tướng,...  

... 

Bởi 

...  

Miệng đời lắm thị phi,... 

Đạo tâm thường nhỏ cạn,...  

Dễ khởi tạo ác niệm,... 
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Dễ nói lời cay độc,...  

Dễ làm chuyện bất lương,... 

...  

Kẻ trí... ẩn không kĩ,... 

Dễ tạo tội vô tình,... 

Hiện tại chưa là Phật,... 

Làm sao không khuyết điểm,... 

...  

Hãy ẩn cho thật kĩ,... 

Ma vương không thấy được,... 

Cho đến khi thành Phật,...  

Lỗi vô tình... không tạo,... ! 
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Điểm đến số 9 

“vắng lặng” 

  

Tâm đang tỉnh sáng... vọng tưởng ở đâu?... 

Dung nạp muôn pháp... đúng sai chỗ nào?... 

Lòng từ trải khắp... chốn nào không Phật...?... 

Hằng nơi chân tánh... sinh tử cõi nào?... !     

 
 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 28 

Điểm đến số 10 

“tiết kiệm” 

  

Lời nói... tiết kiệm..., 

Tiền, của... tiết kiệm..., 

Quyền, uy... tiết kiệm...,  

Tài năng... tiết kiệm..., 

Trí tuệ... tiết kiệm...,  

Phẩm hạnh... tiết kiệm... . 

... 

Phải biết tiết chế...,  

Chẳng dùng bừa bãi..., 

Tổn hao phúc báo..., 

Thất thoát thần khí..., 

Sinh tử thêm nặng,... 

Đường đạo càng xa,...!    
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Điểm đến số 11 

“tự làm mệt mình” 

  

Giận dữ, la hét... làm gì? chỉ mệt mình,... 

Tự cao, ngã mạn... làm gì? chỉ mệt mình,...   

Buồn khổ, bi ai... làm gì? chỉ mệt mình,... 

Gắng sức tranh hơn... làm gì? chỉ mệt mình,... 

Tham sống, sợ chết... làm gì? chỉ mệt mình,... 

...  

Phiền não... làm gì? cho nhọc Tánh Bồ Đề?... !  
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Điểm đến số 12 

“đại anh hùng” 

  

    Trong tay không có tài vật... nhưng luôn có tâm sẵn 

sàng bố thí... – đó là đại anh hùng... . 

    Bên cạnh không có một binh một tốt... nhưng không sợ 

trăm ngàn quân giặc... – đó là đại anh hùng... . 

    Đứng trước cường quyền, lợi lớn... nhưng vẫn giữ 

được lòng trong sạch... – đó là đại anh hùng... . 

    Vạn thứ tình cảm, sự đời... nhưng vẫn làm theo được 

đạo lí... – đó là đại anh hùng... . 

    Muôn ngàn đau thương, gian khổ... nhưng vẫn gánh 

được người khác lên vai... – đó là đại anh hùng... . 

    Bỏ qua được mọi tư tâm của chính mình... mà nghĩ đến 

bách tính, chúng sinh... – đó là đại anh hùng... .  

    ...  

    Vô lượng vô biên phiền não, tưởng thức... nhưng 

vẫn giữ gìn tâm tánh sáng suốt... – đó là đại anh 

hùng... ! 
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Điểm đến số 13 

“cuối cùng, rốt cuộc là gì?” 

  

    Nói đến lời cuối cùng – vẫn chỉ là: “bạn có thể thương 

được người... hay không?”... 

    Làm đến việc cuối cùng – vẫn chỉ là: “bạn có thể làm 

được việc thiện lương hay không?”... 

   Nghĩ đến niệm cuối cùng – vẫn chỉ là: “bạn có thể thanh 

tịnh tâm được hay không?”... 

   ... 

    Lời cuối cùng là lời yêu thương... thì vạn vật hoan hỷ...  

    Việc cuối cùng là việc thiện lương... thì đức truyền 

ngàn đời...  

    Niệm cuối cùng là niệm thanh tịnh... thì vãng sanh cõi 

lành...! 
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Điểm đến số 14 

“vốn không có” 

  

    Vốn không có phiền não... vậy tại sao sanh tâm, động 

niệm...?  

    Vốn không có các pháp... vậy tại sao lại chấp đúng, 

sai...? 

    Vốn không có thiện ác... vậy tại sao trong tâm sầu, 

khổ...?  

    Vốn không có sinh tử... vậy tại sao phải sợ sinh tử,...?  

    ...  

    Vốn không có muôn cõi... vậy tại sao tánh giác 

không sáng...? ! 
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Điểm đến số 15 

“vốn có” 

  

    Tâm đại từ, đại bi... vốn có, vậy tại sao lại ghét bỏ 

người...? 

    Tâm từ tốn, khiêm hạ... vốn có, vậy tại sao ngã mạn, tự 

cao...? 

    Tâm an nhiên, tĩnh tại... vốn có, vậy tại sao bất an, 

động loạn...?  

    ... 

    Tâm thấy, nghe, pháp, biết... vốn có, vậy tại sao 

không được thanh tịnh...? 

    Tánh giác thường hằng vốn có..., vậy tại sao sanh 

tâm luân hồi...? !   
 

    
 



Cuốn sách giác ngộ 

 34 

Điểm đến số 16 

“tấm lòng lương thiện” 

  

    Trên thế gian này, thứ gì cũng có thể chẳng cần đến, 

nhưng thứ mãi mãi nghiêm khắc với bản thân để giữ gìn 

là “tấm lòng lương thiện”..., bởi “tất cả mọi thứ mất 

đi bạn vẫn có thể vui vẻ được, riêng sự lương thiện 

mà mất đi thì bạn sẽ đau khổ,...”. 

    Mọi mối quan hệ rạn nứt, lòng người chia rẽ, nội loạn 

chiến tranh... xét đến cùng vẫn chỉ là lòng người còn 

có khuyết điểm mà ra, “thử hỏi Phật, Bồ Tát... có thể 

tạo ra những thứ rối ren đó chăng?, Phật, Bồ Tát... đức 

hạnh viên mãn cho nên họ an vui, khắp mười pháp giới... 

không thế giới nào là chân thiện nhưng cũng không ảnh 

hưởng đến tâm tánh của họ, sự an vui của họ...”, còn 

người phàm phu chúng ta không được an vui viên mãn, 

đôi khi vẫn cảm thấy buồn tủi, hận thù... là bởi đức hạnh 

của chúng ta chưa được viên mãn mà thôi, vậy có phải 

chính bản thân mỗi người phải chịu chách nhiệm, hay 

người khác phải chịu chách nhiệm?,..., là mỗi người có lỗi 

hay lỗi ở người khác?..., đạo lí này rất quan trọng, mỗi 
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 người... phải thấu triệt nó thì mới có thể phát triển tấm 

lòng lương thiện tới cùng cực, vô lượng vô biên,..., bởi 

thế người xưa có dạy: “kẻ chân tu hành thì không thấy lỗi 

ở thế gian,..., chỉ thấy lỗi của chính mình mà lo sửa 

đổi,...”. 

  

    Lòng người lương thiện... – muôn đức thành tựu,...  

    Lòng người lương thiện... – trời đất ôn hòa,... 

    Lòng người lương thiện... – vạn vật an vui,... 

    Lòng người lương thiện... – côn trùng không giết,...  

    Lòng người lương thiện... – cây cao không đổ,...  

    Lòng người lương thiện... – thế giới thái bình...!  
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Điểm đến số 17 

“làm trái lương tâm” 

  

    Thiếu tiền... có thể làm đói bụng..., nhưng thiếu đức sẽ 

làm tâm can đau khổ,... . 

    Lựa chọn tài vật... có thể làm an ổn một đời..., nhưng 

làm trái lương tâm thì cũng day dứt một đời,... . 

    Theo cái lợi trước mắt... có thể thỏa mãn lòng tham..., 

nhưng những ngày tháng sau này trôi qua trong lo sợ,... . 

    ... 

    Cho nên: 

    Đừng vì đồng tiền... mà bỏ qua luân thường đạo 

lí,... . 

    Đừng vì tài vật... mà làm trái lương tâm,... . 

    Đừng vì cái lợi... mà đánh mất tâm thái bình an,...  

    ... !  
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Điểm đến số 18 

“không phải làm” 

  

Không mắc lỗi... thì không phải xám hối,... 

Không tạo ác... thì không phải ân hận,... 

Không chấp lí... thì không phải cãi nhau,... 

Không ghét bỏ... thì không phải chia li,... 

Không sân si... thì không phải oán thù...  

...  

Không vô minh... thì không sợ sinh tử,... 

Không khởi tâm ... thì không sợ phiền não,...  

Không động niệm... thì không sợ luân hồi,... ! 
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Điểm đến số 19 

“làm phiền, làm nũng,... là biểu hiện của sự dựa dẫn, 

thiếu bản lĩnh, không tỉnh giác...” 

  

    Bất kì một chúng sinh nào trong tâm cũng thường 

ngập tràn phiền não,..., hễ có mặt của sự phiền não 

thì có mặt của sự yếu đuối,..., hễ có mặt của sự yếu 

đuối... thì dễ đi làm nũng, nhiễu nhương... ra thế giới 

bên ngoài,... (Giả như: con chó, con mèo, con gà... nuôi 

trong nhà, nếu chú ý quan sát hành vi của chúng thì dễ 

dàng chúng ta thấy được những điệu bộ làm nũng, làm 

phiền... của chúng đến với chúng ta khi chúng có mục 

đích, nhu cầu... nào đó mà chúng cần,..., cho đến con 

người... chúng ta cũng vậy, nếu không có được một bản 

lĩnh lớn, sức tỉnh giác lớn... thì những hành vi của con 

người... cũng chẳng khác những con thú khi chúng ta 

muốn có mục đích, nhu cầu... nào đó,...). Vì sao?  

- Vì đòi hỏi được quan tâm,... 

- Vì đòi hỏi được an ủi,...  

- Vì đòi hỏi được ăn uống,... 
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- Vì đòi hỏi được vui chơi,... 

- Vì đòi hỏi được tự do,... 

- Vì đòi hỏi được quyền lợi,... 

- Vì đòi hỏi được an nhàn,... 

- Vì đòi hỏi được thỏa mãn,... 

- ... 

    Đó có phải là sự dựa dẫn, thiếu bản lĩnh, tâm không 

được tỉnh giác... chăng?..., nếu là Phật, Bồ Tát... họ có 

đòi hỏi những thứ như vậy?... – tự bản thân mỗi 

người... phải hiểu cho sâu sắc đạo lí này để biết bản thân ở 

chỗ nào mà rèn luyện, từ đó nâng cao được bản lĩnh, đức 

hạnh... của chính mình, sau đó mới có thể đem đến lợi ích 

cho người khác được, bản thân còn nhu nhược, yếu mì... , 

giúp chính mình còn không nổi thì làm sao giúp được 

ai???,... !     
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Điểm đến số 20 

“bản lĩnh của bậc Quân Tử, Hiền Thánh...” 

  

    Người Quân Tử, Hiền Thánh... thì không sợ không 

có thọ mạng...  

    – chỉ sợ không còn thọ mạng để phụng sự chúng 

sinh,... . 

    Người Quân Tử, Hiền Thánh... thì không sợ không 

có phước báu...  

    – chỉ sợ không có phước báu để giúp đỡ chúng 

sinh,... . 

    ...  
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    Người Quân Tử, Hiền Thánh... không bao giờ phấn 

đấu cho bản thân, mà chỉ phấn đấu vì lợi ích của đại 

chúng xã hội,... – đó là trong họ ẩn chứa cái đạo vô ngã,... 

. Nhà cửa, đất đai, tiền bạc, danh vọng, địa vị... hết thảy 

đều có thể không cần đến,..., bản lĩnh của họ không phải 

nằm ở chỗ làm ra thật nhiều những thứ đó, cũng không 

phải vợ đẹp con ngoan, bè bạn đầy nhà... mà cho đó là đầy 

đủ..., bản lĩnh thật sự của người Quân Tử, Hiền Thánh... 

là “có dám dành một đời để xây dựng thiện căn, huệ 

mạng... nơi chúng sinh hay không?...”, có bậc Quân 

Tử, Hiền Thánh... chân chính nào xưa nay không làm 

vậy?, không có bản lĩnh như vậy???, còn bạn thì có 

chưa?, tâm bạn đang nghĩ gì?, cầu gì?, làm gì?..., có 

chút nào cảm thấy nhỏ bé, hổ thẹn... hay chăng?... ! 
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Điểm đến số 21 

“bậc Quân Tử, Hiền Thánh... 

 luôn dùng tâm từ bi, bao dung...  

  để nghĩ đến chúng sinh..., 

Nhưng chúng sinh...  

lại luôn dùng tâm sân si, tật đố... 

   để nghĩ lại bậc Quân Tử, Hiền Thánh...” 

  

    Đó là vấn đề của tâm lượng, “tâm phàm thì ý phàm, 

lời phàm, việc phàm..., tâm thánh thì ý thánh, lời 

thánh, việc thánh...”, tâm lượng nhỏ hẹp... thì sao có thể 

không sân si, tật đố... cho được?, tâm lượng rộng lớn... thì 

sao có thể không từ bi, bao dung... cho được?,... . “Dùng 

tâm lượng nhỏ hẹp... mà nhìn nhận thì thánh... cũng 

là phàm.., dùng tâm lượng rộng lớn mà nhìn nhận thì 

phàm... cũng là thánh...” – cho nên: “còn thấy một 

người... là phàm phu... thì chưa phải bậc thánh 

nhân...”, còn phải phản tỉnh để đột phá cảnh giới, đột phá 

tâm lượng của chính mình,..., đó mới là người tu hành 

sáng suốt,... . 
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Bậc thánh không si mê,... 

Bậc thánh không sân, giận,... 

Bởi tấm lòng rộng lớn,... 

Chẳng thiết nghĩ cho mình,... 

Toàn tâm vì chúng sinh,... 

Hoan hỷ để phụng sự,... 

Dù kẻ ghét, người chê,... 

Tấm lòng ấy không khác,... 

Vì chẳng còn phàm tính,... 

Biết vạn pháp vô thường,... 

Chúng sinh lại mê đắm,... 

Đem lòng từ cứu khổ,... 

Mong hết thảy được an,...! 
 



Cuốn sách giác ngộ 

 44 

Điểm đến số 22 

“chúng sinh... luôn dùng tình thức... để hiểu Phật,... 

Phật... luôn dùng phật tánh... để hiểu chúng sinh,...” 

  

-     Tình thức... hiện thì sân si, tật đố... hiện – phật 

tánh... hiện thì từ bi, bao dung... hiện,... 

-     Tình thức... thì mê lầm, tạo ác... – phật tánh... 

thì sáng suốt, chân thiện,... 

-     Tình thức... thì tương đối, phan duyên,... – phật 

tánh... thì tuyệt đối, tùy duyên,... 

-     Tình thức... thì mẫu thuẫn, chia rẽ,... – phật 

tánh... hòa hợp, gắn kết,... 

-     Tình thức... thì vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước,... – phật tánh... thì chánh giác, bình đẳng, 

thanh tịnh,... 

-     Tình thức... thì hết thảy đều là phàm phu,... – 

phật tánh... thì hết thảy đều là Chư Phật,...  

-     ...   
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-     Tình thức... thì luân hồi, sinh diệt, khổ đau... 

– phật tánh... thì giải thoát, thường hằng, an 

lạc,... ! 
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Điểm đến số 23 

“lòng người... dễ vô tình... – vậy nên chớ ủy mị...  

mà tự làm bản thân thua thiệt, tủi hờn...” 

  

    Nhân duyên giữa người với người... chỉ là chữ nợ,... 

“có nợ thì có tình, không nợ thì không tình...”, bạn bè 

nếu lỡ quý nhau, tình yêu nếu lỡ thương nhau, tình thân 

nếu lỡ muốn gắn bó với nhau... thì phải hiểu được đạo lí 

này, để làm gì? để lỡ khi “chữ nợ còn thiếu”, người 

người... không được như ý muốn... thì cũng không trở 

nên quá buồn tủi,..., rồi ủy mị, nài nỉ... mà tự đánh mất 

hết tôn nghiêm, giá trị... của bản thân, để người khác 

xem thường mình đi,... . 

    Lòng người dễ vô tình..., ý muốn nói ở đây không phải 

là vấn đề đạo đức của ai bị kém khuyết mà vô tình ra xung 

quanh..., họ có thể vô tình... với bạn nhưng họ lại có 

tình... với người khác, với bố mẹ anh chị em... của họ, 

vấn đề chỉ là “duyên nợ nặng nhẹ khác nhau” mà 

thôi. “Nếu là một kẻ vô tình thật sự thì họ sẽ vô tình 

với bất kì ai trừ bản thân họ ra,...”, người đối ác... với 

họ họ vô tình, người đối tốt... với họ họ cũng vô tình,..., 
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 người ngoài họ vô tình, người thân, bạn bè... họ cũng sẵn 

sàng vô tình,... – những người như vậy thì chẳng nên kết 

giao..., Phật, Bồ Tát... mới có thể làm bạn với họ được, vì 

Phật, Bồ Tát... không còn nghĩ tới bản thân nên không sợ 

bản thân thua thiệt, tủi hờn... nữa,... . 

Đạo người có hạn,... 

Chẳng phải bao la,... 

Cầu người đại đạo,... 

Giống Phật, Bồ Tát... 

Đối xử chân thành,... 

Thương yêu bình đẳng,...  

Không chừa mình ra,... 

Việc ấy chẳng thể,... . 

...  

Đạo người có hạn,... . 

Chẳng phải bao la,... 

Biết rõ là vậy,... 
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Tiết chế giữ mình,... 

Tạo được khoảng cách,... 

Là điều cần thiết,... 

Tôn nghiêm... con người,... 

Chẳng nên đánh mất,...!  
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Điểm đến số 24 

“mọi thứ... đều có giới hạn của nó,...  

– chớ nên cưỡng cầu,...” 

  

-     Thang có bậc cao nhất, nhà có lầu trên cùng, 

đường cũng có đoạn cuối,... . 

-     Núi cao đều có đỉnh, biển rộng đều có bờ, nhân 

tâm đều vô tình,... .  

-     Tiền bạc có lúc tiêu hết, danh tiếng lâu năm ắt 

mờ, quyền lực nghỉ hưu là mất,... . 

-     Mỗi chúng sinh có ngày phải chết, càn khôn có 

sinh cũng có diệt, pháp giới có thực cũng có hư,... . 

-     ... . 

    Có một thứ duy nhất không có giới hạn đó là chân 

tâm, tự tánh... trong mỗi chúng sinh, nó cũng chính 

là bản thể, bản nguyên... của vũ trụ vạn vật,..., là đạo 

tâm, trí huệ, phước báu, thọ mạng... của mười 

phương chư Phật,... . 
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Ở nơi giới hạn mà nhận ra cái vô hạn,... 

Ở nơi tương đối mà nhận ra cái tuyệt đối,... 

Ở nơi vô tình mà nhận ra cái chân tình,... 

Ở nơi sinh diệt mà nhận ra cái bất diệt,... 

Ở nơi vô thường mà nhận ra cái thường hằng,... 

... 

Phật trí... nhận ra phật tánh..., vạn vật... nhận ra bản 

nguyên,... 

Chúng sinh ngay đó để sống... thì không có chết,... 

Vạn vật ngay đó để tồn tại... thì không có diệt,... 

Mọi giới hạn sẽ bị phá vỡ, mọi cảnh giới tâm đều sẽ vượt 

qua,... 

Phá vỡ hết thì trở về bản nguyên, vượt qua hết thì 

thành Phật,...!  
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Điểm đến số 25 

“nợ” 

  

    Khi bạn biết sống chậm lại và dành thời gian để suy 

nghiệm..., bạn sẽ nhận ra rằng: “mình đã nợ quá nhiều 

thứ... đối với quá nhiều người,...”. 

- Đối với cha mẹ, thầy tổ, quốc gia... thì nợ chữ hiếu, 

chữ trung,... 

- Đối với mọi người... thì nợ tiền của, lời hứa, ân 

tình,... 

- Đối với chúng sinh... thì nợ mạng sống, oán thù,... 

- Đối với vạn vật... thì nợ sự dưỡng dục, tương 

trợ,... 

- Đối với tạo hóa... thì nợ trách nhiệm, bổn phận,... 

- ...  

- Đối với Chư Phật... thì nợ thiện căn, huệ mạng,... 
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    Phàm là sinh ra ở cõi Ta Bà... này cho đến sinh ra ở bất 

kì cõi nước nào trong Thập Pháp Giới... thì đều có những 

món nợ ấy,... . Trong cõi Ta Bà... thì nợ nhiều hơn là cho, 

chịu ân nhiều hơn là tạo ân, sai nhiều hơn đúng, tà nhiều 

hơn chánh, động loạn nhiều hơn thanh tịnh,... . Một chữ 

“nợ...” xuyên khắp tam giới,..., nếu có người... có thể 

không nợ... mà được an... thì đã là người... phi thường rồi, 

là bậc Quân Tử... rồi, “nếu có thể vượt thoát chữ nợ... 

mà ban được thiện căn, huệ mạng, phước báu... cho 

chúng sinh, vạn vật... thì thành bậc Thánh Hiền, 

Phật, Bồ Tát... rồi”,... ! 
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Điểm đến số 26 

“không còn nợ” 

  

Không còn nợ chữ hiếu, chữ trung... với cha mẹ, thầy tổ, 

quốc gia...  

– thì đạo làm con, làm học trò, làm người dân... được viên 

mãn rồi,... 

Không còn nợ tiền của, lời hứa, ân tình... với mọi người...  

– thì đạo làm người... được viên mãn rồi,... 

Không còn nợ mạng sống, oán thù... với chúng sinh...  

– thì thiên đạo... làm được viên mãn rồi,... 

Không còn nợ trách nhiệm, bổn phận... với vạn vật...  

– thì tạo hóa sinh ra được người... có ích lợi rồi,... 

... 

Không còn nợ thiện căn, huệ mạng... với Chư Phật...  

– thì chân tâm, tự tánh... hiển hiện, phát dụng... 

rồi,...! 
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Điểm đến số 27 

“nhận” 

  

Nhận... bản tâm lương thiện,...  

Nhận... trí tánh sáng suốt,...  

Nhận... dung nạp tam giới,...  

Nhận... vô lượng pháp vi,...  

Nhận... vô lượng phẩm đức,...  

Nhận... bổn phận cứu khổ,...  

... 

Nhận... thanh tịnh, bình đẳng... 

Nhận... niết bàn giải thoát,...!  
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Điểm đến số 28 

“không nhận” 

  

Không nhận... tính phàm sân si,... 

Không nhận... vọng thức mê lầm,... 

Không nhận... tâm lượng bé nhỏ,... 

Không nhận... phỉ báng muôn pháp...  

Không nhận... các ác làm tâm,... 

Không nhận... tự tư tự lợi,... 

... 

Không nhận... chấp trước, phân biệt,... 

Không nhận... lục đạo luân hồi,... ! 
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Điểm đến số 29 

“làm Phật...” 

  

Học đạo Phật... – phải làm Phật,... 

Học lời Phật... – nói lời Phật,... 

Nhận tâm Phật... – khởi tâm Phật,... 

... 

Phật đã truyền... – tâm đã nhận... 

Chí khí tạo... – phải nuôi lớn,... 

Nối mạng Phật... - làm hạnh Phật... ! 
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Điểm đến số 30 

“có thể bù thì cứ bù...,  

có thể nhận thì cứ nhận,...” 
 

-     Người... trong lúc khỏe mạnh có thể hiến đi một 

chút máu,..., nhưng người... trong lúc nguy kịch 

thì không thể thiếu đi được một chút máu,... 

-     Người... trong lúc giàu sang... có thể bố thí đi 

một chút tiền của,..., nhưng người... trong lúc 

khốn cùng... thì không thể thiếu đi một chút tiền 

của,... 

-     Người... trong lúc trí tuệ... có thể ban thiện căn, 

huệ mạng... cho đại chúng,..., nhưng người... trong 

lúc ngu si... thì chỉ biết tạo ác, tự lợi... cho riêng 

mình,... 

-      ...  

-      Người... khi đã giác ngộ, giải thoát... có thể 

an vui, tự tại... – nhưng người... còn trong vô 

minh, vọng thức... thì phiền não, khổ đau...! 
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Điểm đến số 31 

“biết ơn” 
 

-     Người... được khỏe mạnh phải biết ơn những lúc 

mình ốm đau,...     

-     Người... được giàu sang... phải biết ơn những 

lúc mình khốn cùng... 

-     Người... được trí tuệ... phải biết ơn lúc mình 

ngu si,... 

-     Người... được giác ngộ, giải thoát... phải biết ơn 

những lúc mình còn vô minh, vọng thức,...   

-     ... 

-     Hãy sống “trong thế giới biết ơn...”,... !  
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Điểm đến số 32 

“nếu để thầy, tổ... của bạn bị xúc phạm, mất mặt...  

khi bạn tiếp xúc với người... 

 – thì đó cũng là một đại tội của bạn,...” 

  

    Thầy, tổ... dậy chúng ta điều hay lẽ phải, điều thiện 

điều chánh,..., nhờ đó mà chúng ta khôn lớn, nuôi dưỡng 

huệ căn, thiện căn..., đó là thứ quý giá nhất trên thế gian 

này,..., chúng ta không những biết ơn mà “phải biết ơn 

một cách sâu sắc”,..., bản thân có thể bị xúc phạm, mất 

mặt... nhưng nếu vì lỗi của bản thân mà để người khác... 

coi thường rồi xúc phạm đến những bậc thầy ấy... thì bạn 

có xứng đáng làm học trò, đệ tử... của họ không?... . 

    Lỗi có lỗi cố ý và lỗi vô tình,...: 

-     Lỗi cố ý là lời của thầy, tổ... bạn không nghe 

không làm... nhưng vẫn mang cái danh là học trò, 

đệ tử... của họ, người khác xem thấy bạn không ra 

gì, không thấy giống với người có học, có tu... 

người ta sẽ coi thường và xúc phạm bạn, và tất 

nhiên là họ sẽ đánh đồng những vị thầy của bạn 



Cuốn sách giác ngộ 

 60 

 vào nữa, “trò nào thì thầy đó mà thôi,...”, bạn có 

mang tội chăng?,... . 

-     Lỗi vô tình là dẫu bạn không làm gì sai... nhưng 

lại hay tiếp xúc với người phàm tục, thị phi..., tâm 

họ thích bàn tán, chê bai,..., không thì nói có, đúng 

thì nói sai, thật thì nói giả, chánh thì nói tà... . Bạn 

hay bất cứ ai xuất hiện trong mắt tầm mắt của 

họ thì đều là mục tiêu tạo nghiệp của họ cả,..., bạn 

có mang tội ở trong đây chăng?,... . 

-     ... 

    Muốn giảm tội cố ý... thì bạn phải trở thành “con 

ngoan trò giỏi...”, người khác xem thấy hài lòng... thì 

thầy, tổ... cũng thơm lây,..., muốn giảm tội vô tình thì bạn 

phải hạn chế tiếp xúc với người thị phi, thế tục..., học 

gương của người xưa: “đóng cửa mà tu hành cho tới 

khi có được thành tựu...”, chẳng giám nói sẽ phải thành  

tựu bằng với thầy, tổ,... cho đến bằng với Phật, Bồ Tát... 

nhưng ít nhất thì sự xuất hiện của bạn trước mặt bất 

kì ai thì phải để cho người ta kính trọng, mến yêu... 

không xem thường,... nếu không được vậy thì chắc chắn 

sẽ tạo tội đối với lời dạy của thánh hiền,... . 
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    Không những bạn không nên để thầy, tổ... mất mặt 

mà không nên để bất kì ai quen biết bạn mất mặt, 

cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người ngoài xã hội... bất 

kì ai quen biết bạn cũng đều phải nở mày nở mặt... 

mỗi khi bạn xuất hiện, được nhắc đến... – có như vậy 

việc làm người... của bạn mới thực sự là có ý nghĩa, 

có lợi ích,... . 

Miệng đời gian ác,... 

Thích nói thị phi,... 

Mê muội, cay nghiệt,... 

Không chút nể nang,...   

Mấy người lương thiện?,... 

... 

Kẻ trí tu thân,... 

Phải biết ẩn mình,... 

Thành rồng, thành phượng,... 

Có đức, có uy...  

Mới ra cất cánh,...  
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...  

Phòng kẻ phàm phu,... 

Dựng chuyện, tạo nghiệp,...  

Như phòng rắn độc,... 

Như phòng cọp, boi,... 

Chớ nên khinh xuất,... 

...  

Bảo vệ tiết danh,... 

Cho mình, cho người... 

Kẻ ấy sáng suốt,... 

Trững trạc, chín chắn,... 

Chúng sinh... tựa nương,... !  
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Điểm đến số 33 

“nếu bạn có thể khiêm hạ hơn một chút... 

 thì lời nói, hành vi...  

của bạn sẽ không làm người khác...  

cảm thấy tổn thương, tủi hờn,...” 

  

    Sống trên đời ai ai cũng đều đáng thương cả, đạo tâm, 

trí tuệ, sức khỏe, phước phần... của mỗi người... mỗi khác 

nhau, chúng ta nên tôn trọng hết thảy mọi thứ thuộc 

về người khác, không nên khởi nói những lời gây tổn 

thương đến ai cả... . Sở dĩ chúng ta còn nhẫn tâm mà 

làm được là bởi trong lòng mình còn cái khí cao ngạo,..., 

cảm thấy bản thân hơn người khác... nên mới làm, còn 

nếu thấy người khác hơn thì lại đâu có dám nói, thậm chí 

vì tư lợi mà đi nịnh bợ họ nữa,... – đó đều là những tâm 

thái phàm tình cần phải tu sửa, tu sửa thành cái gì? 

tu sửa thành tâm thái yêu thương bình đẳng, tôn 

trọng hết thảy người... cho dù họ là ai, là người quyền 

quý cao sang hay kẻ trọ người hầu,..., thậm chí là những 

con vật bé nhỏ,..., thử hỏi thế gian có còn ai có được 

một tâm lượng bao la như thế?,... . 
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     Nếu bản thân rèn chưa được một đạo tâm bao la ấy thì 

trước mắt hãy học cách “im lặng...”: “im lặng để nhẫn 

nhịn, im lặng để tha thứ, im lặng để yêu thương, im 

lặng để dung chứa, im lặng để cảm thông, im lặng để 

bớt lời, im lặng để không tạo nghiệp nữa, im lặng để 

tu sửa lòng sân giận..., im lặng để cho cái ngạo khí 

mất đi, im lặng để khiêm hạ, im lặng để tôn trọng 

được hết thảy, im lặng để không lỡ làm cho ai tổn 

thương, tủi hờn...” – người làm được như vậy thì thật 

đáng làm thầy của trời người... rồi vậy. 
 

 

Hôm nay khỏe mạnh,... 

Cười nói luyên thuyên,... 

Ngày mai nằm hố,... 

Để người thắp nhang,... 

Mạng sống vô thường,... 

Nào có bền lâu,... 

Vậy hà cớ chi,... 

Đeo lòng sân, giận,... 

Vác khí ngạo cao,... 

Trách mắng lỗi người,... 

Chẳng biết yêu thương,... 

Lòng từ chẳng lớn,... 

Kiếp sau về đâu?,... 

... 
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Nhà chẳng của mình,... 

Tiền chẳng của mình,... 

Vật chẳng của mình,... 

Thân chẳng của mình,... 

Hết thảy thứ đó,... 

Đều trả đất trời,... 

Mang đi nghiệp tội,... 

Vậy nên kẻ trí,... 

Sống giữa nhân gian,... 

Biết lo tu sửa,... 

Những chuyện bé nhỏ,... 

Chẳng còn để tâm,... 

Tha thứ cho người,...! 
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Điểm đến số 34 

“im lặng”  
 

    “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

”  ! 
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Điểm đến số 35 

“mỗi người... đều có phước phần riêng,... –  

 nếu có thể hài lòng với những thứ mình có, 

 không quá mong cầu... 

 thì một đời trôi qua sẽ thật nhẹ nhàng, an vui,...” 

  

    Họa, phước... của mỗi người... sinh ra trong mỗi kiếp 

đều đã có định số... rồi, định số này là do chính mỗi 

người... tạo ra từ những đời quá khứ, từ nghiệp thiện 

ác... của chính họ mà lập nên, nếu kiếp này không làm 

được việc đại thiện, hay tạo tội đại ác... thì định số này sẽ 

không có sai biệt lớn dù cả cuộc đời có làm ăn, phấn đấu... 

thế nào đi chăng nữa,... . 

    Giả như:  

-     Số của một người là có được 10... mảnh đất thì 

có cố gắng kiểu gì cũng chỉ thêm được 1,2... mảnh 

nữa là cùng thôi, không thể dựa vào sự cố gắng, 

tham muốn... mà có tới 100... mảnh được,... . 
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-    Số của một người là không có được mảnh đất nào 

thì cho dù có người khác cho 10... mảnh đất thì sau 

một thời gian ngắn cũng sẽ tiêu tan tài sản, trở về 

con số không,..., cho dù không làm ác, hoang phí... 

nhưng sẽ không làm được gì mà tiêu hết tài sản,... . 

-     Số của một người là được ăn ngon, mặc đẹp... 

thì ngồi không cũng có người mang đến cho,... . 

-     Số của một người là cả đời không được ăn ngon, 

mặc đẹp... thì thức ăn đến miệng cũng khó nuốt, 

quần áo được cho cũng ngại... không dám mặc,... . 

-     Số của một người là chỉ làm tới quan huyện,..., 

thì dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể làm vua 

được,... . 

-     ... . 

      Nếu không giác ngộ, không hiểu được số mạng, 

đạo trời..., không biết được phước phần của chính 

mình... mà tham cầu..., rồi làm ra những chuyện phi 

pháp, trái lương tâm... để mong hơn thì cái phước 

phần... lẽ ra có thể giúp mình an vui cả đời nó cũng sẽ 

tiêu tan hết, trở về tay trắng, thậm chí là mang nợ, ngồi  
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tù, bỏ mạng..., nợ nhiều quá kiếp sau có thể mang thân 

trâu bò... mà trả.  

    Cách duy nhất để nâng cao phước phần... của chính 

mình là “phải làm một người tốt, làm một người 

lương thiện, làm người có cái nhìn đúng đắn, chánh 

tri chánh kiến,...” từ đó mọi đúng sai, thị phi... trong đời 

đều có thể thấy biết rõ ràng, mới có thể tu tâm tích đức, 

làm đại anh hùng, làm hiền nhân... để cứu khổ cho lê dân 

bá tánh,... . 

    Duyên nợ... của mỗi chúng sinh trong lục đạo... nó 

chằng chéo vào nhau, phước phần... của mỗi người 

cũng chính là phước phần của người khác..., nó là thứ 

vô thường vay trả... chẳng phải của riêng mình đâu, cái 

chi phối sau cùng những thứ vật dục, hư danh... đó là 

“đạo tâm...” của mỗi chúng sinh mà thôi, “đạo tâm kẻ 

phàm thì có phước phần của kẻ phàm, đạo tâm của 

vua thì có phước phần của vua,..., cho đến đại đạo 

của Phật thì có vô lượng phước báu của Phật,...”. 

Nếu có thể minh bạch hết thảy những đạo lí này... thì bất 

cứ ai cũng có thể an vui trong cuộc sống của mình cho dù 

là người giàu sang hay kẻ ăn mày,..., họ đều có thể sống 

đúng với lương tâm mà một đời người... trôi qua sẽ được  
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thuận lợi, nhẹ nhàng,..., “vui được với những thứ mình 

có và vui được cả những thứ mình không có,..., không 

bị vật dục, hư danh... chi phối – thì cũng là đã đạt 

được một cảnh giới thanh đạm, thoát tục... rồi vậy”. 

Vô lượng kiếp trôi qua,... 

Nghiệp tội đã huân tập,... 

Đạo tâm đã tu rèn,...  

Sinh ra trong các cõi,... 

Số mạng như thế nào,...  

Đều là đã an bài,... 

Họa phước... định phải trả,... 

Một mảy may không lầm,... 

Nhân quả... vốn không sai,... 

Chi li từng kẽ tóc,... 

Phàm thân người phải ngộ,... 

Mà lo sống trên đời,... 

Thân súc sinh ngu si,... 
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Đâu thể hiểu đạo lí,... 

Phóng tâm tham... làm liều,... 

Nào ngục tối chờ đón,... 

Chẳng ai đẩy mình xuống,... 

Tự mình làm cả thôi,... 

...  

Trời cao đều thấy biết,... 

Lương tâm không tự gạt,... 

Mới xuất phàm nhập thánh,... 

Bước qua ải luân hồi,...!  
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Điểm đến số 36 

“người tu là người thấy sai thì sửa sai,...  

– không cố chấp, ngang bướng,...” 

  

    Nếu một người biết rõ mình sai mà vẫn không chịu 

sửa... thì tự hiểu mình còn cố chấp, ngang bướng, kiêu 

ngạo..., không biết khiêm hạ, nhường nhịn... và tôn trọng 

được người... khác,..., lòng từ bi, trí tuệ... của mình chưa 

cao, chưa rộng... nên mới như vậy,... . 

    “Nếu biết sai sửa sai, không tái phạm lần hai... thì 

người... đó là bậc thánh rồi,..., họ luôn từ bỏ sai trái 

cho tới khi thành Phật,...”. Còn chúng ta là người 

phàm phu,... có biết sai có sửa sai có ăn năn hối lỗi... 

nhưng sửa mãi hối mãi... vẫn chưa xong một tội,..., tuy là 

vậy nhưng vẫn là cố gắng... cũng là tốt lắm rồi,..., còn 

hơn biết sai mà không sửa... thì không có đức để làm thân 

người... nữa rồi,... . 
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Anh em... biết sai sửa sai... thì anh em... hòa thuận,... 

Bạn bè... biết sai sửa sai... thì bạn bè... gắn bó,... 

Cha mẹ... biết sai sửa sai... – thì gia đình hạnh phúc,... 

Trưởng họ... biết sai sửa sai... – thì dòng họ đoàn kết,... 

Quan chức... biết sai sửa sai... – thì bách tính an vui,...  

... 

Con người... biết sai sửa sai... – thì Thánh Quả tới 

gần,... !   
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Điểm đến số 37 

“tự khen mình chê người...” 

-     Ai cũng tự cho mình là khôn ngoan, tài giỏi...., 

chẳng ai cho mình là điên khùng, ngu dốt,... – khôn 

ngoan, tài giỏi... ấy mà không đem lại được việc lợi 

ích cho mọi người... thì chi bằng điên khùng, ngu 

dốt... mà làm được kẻ có ích...? 

-     Ai cũng tự cho mình là đúng đắn, hợp đạo..., 

chẳng ai cho mình là là sai lầm, trái lí,... – đúng 

đắn, hợp đạo... ấy mà gây mâu thuẫn, chiến tranh... 

thì chi bằng sai lầm, trái lí... mà giữ được hòa 

thuận, thái bình,...? 

-     Ai cũng tự cho mình là Quân Tử, Thánh 

Nhân..., chẳng ai cho mình là phàm phu, tiểu 

nhân,... – Quân Tử, Thánh Nhân... ấy mà không 

đem lại sự an vui, tự tại... thì chi bằng làm kẻ 

phàm phu, tiểu nhân,... mà có được an vui, tự 

tại...? 

-     ... 
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-     Những thứ tên gọi, hình tướng... bên ngoài... 

chỉ là hư danh, vô thường... không phải là bản 

chất, chân tánh... của con người, sự việc... bên 

trong,... – cho nên ai khôn ai khùng, ai đúng ai 

sai, ai thánh ai phàm,... – thì quỷ thần mới 

thấy rõ, trời cao mới thấu tỏ, bản thân mới tự 

hiểu...? !  
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Điểm đến số 38 

“thì còn kiếp sau...” 

  

Tình ái... chưa dứt... – thì còn kiếp sau,... 

Hứa hẹn... chưa làm... – thì còn kiếp sau,... 

Duyên nợ... chưa trả... – thì còn kiếp sau,...  

Phiền não... chưa buông... – thì còn kiếp sau,... 

Tâm nguyện... – chưa xong... – thì còn kiếp sau,... 

 ... 

Trí tuệ... chưa thông... – thì còn kiếp sau,... 

Đạo hạnh... chưa thành... – thì còn kiếp sau,... !  
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Điểm đến số 39 

“tái sanh không còn...” 

  

Tình ái... không còn... – tái sanh không còn,... 

Hứa hẹn... không còn... – tái sanh không còn,... 

Duyên nợ... không còn... – tái sanh không còn,...   

Phiền não... không còn... – tái sanh không còn,... 

Tâm nguyện... không còn... – tái sanh không còn,... 

... 

Trí huệ... viên thông... – tái sanh không còn,... 

Đạo hạnh... viên thành... – tái sanh không còn,... !  
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Điểm đến số 40 

“tình... thiếu một chút... vẫn có thể an vui...  

– nhưng đạo... thiếu một chút...  

thì lương tâm day dứt...” 

  

    Sống trên đời... tình nghĩa... giữa người... chưa bao giờ 

được vẹn toàn cả, cho nên tình nghĩa... có thể thiếu đi một 

chút thì cũng chẳng sao cả, nhưng cái đạo đức... làm 

người... không được giữ gìn, làm tổn hại lương tâm... thì 

trong lòng sẽ không còn vui vẻ, tự tại... gì cả,... –  “bởi 

lương tâm, đạo đức... là một thứ viên mãn, tuyệt đối, 

bất khả xâm phạm,...” . “Thiếu đi một chút tình... thì 

người... vẫn dễ tha thứ,... nhưng thiếu đi một chút 

đạo... thì chẳng còn mấy ai đủ bao dung để không 

còn một mảy may ghét bỏ,...”. 

    “Cầu tình nghĩa... viên mãn, chi bằng cầu đạo 

đức... viên mãn”, bởi đạo đức... thì chắc chắn là đúng 

đắn, là chánh kiến... nhưng tình nghĩa... chỉ là cảm xúc, 

vật dục, lễ nghi...., là các loại tình thức, phiền não... trong 

tâm chúng sinh.... chắc gì là đúng đắn, là chánh kiến...?, 

huống hồ sự đòi hỏi, tham cầu... của chúng sinh... là vô  
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lượng vô biên, vô số vô tận... làm sao mà đáp ứng cho vừa 

lòng hết thảy?,... .  

    Đạo đức... viên mãn rồi thì tình nghĩa... tự đong 

đầy,... – giống như Phật, Bồ Tát... vậy. Còn gắng làm 

cho tình nghĩa... viên mãn, chu toàn... thì chắc gì người 

khác... muốn đón nhận, cảm thấy vừa ý...?,... – cho nên: 

“bậc Thánh Trí... khi đối nhân, xử thế, tiếp vật,... 

luôn chọn đạo mà không chọn tình, chọn thực mà 

không chọn hư, chọn chân mà không chọn vọng, chọn 

tĩnh tại mà không chọn so đo tính toán...” . 

Kẻ phàm... sống ở đời,... 

Tình thức... ngập nhân tâm,...  

Tham cầu... trong đau khổ,... 

Luân  hồi... niệm không ngừng,... 

...  

Bậc thánh... sống ở đời,... 

Chân tánh... thường soi chiếu,... 

Phá vô minh, sinh tử,... 

Sống... để trở về nguồn,...!  
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Điểm đến số 41 

“trong lúc bất đồng...:  

Im lặng... thì còn có thể cười...với nhau,  

nói lời ra... thì chỉ có cãi nhau,...” 

  

    “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

” !  
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Điểm đến số 42 

“người khác... xin bạn ý kiến...  

để giải quyết phiền não, rắc rối... trong lòng họ... 

nhưng bạn không thể khuyên giải...  

cho họ được bình tâm, an vui,... –  

 thì hãy tự biết đức hạnh, trí tuệ...  

của mình còn kém cỏi,...” 

  

    Giả như: Ngày xưa... bất kì ai có phiền não, rắc rối... gì 

trong cuộc sống, tu tập... mọi người đều đến hỏi Phật... . 

Phật... với trí tuệ viên mãn, quán chiếu được vô lượng 

kiếp của vô lượng chúng sinh, nhân quả nghiệp báo ra sao 

Phật... đều thấy rõ,... – cho nên Phật... có thể giải đáp hết 

thảy câu hỏi dù là chuyện thế tục hay xuất thế,..., chăn 

trâu chăn bò... ngài cũng biết, giải thoát làm Phật... ngài 

cũng biết,... . Vì vậy mà các chúng... đều được bình tâm, 

an vui... trở lại,... . 
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    Ngày nay chúng ta sống ở thời kì hiện đại, văn minh 

vật chất... tiến bộ nhưng văn minh tinh thần... thì giảm 

xút trầm trọng, gọi là thời kì mạt pháp,..., trí tuệ, đức 

hạnh... con người... ngày càng kém cỏi, thô thiển..., “vốn 

không đủ sức để tự giúp bản thân an vui... được thì 

càng chẳng thể giúp người khác... an vui được,...”. 

Những người thân thiết, bè bạn... xung quanh mỗi chúng 

ta có những phiền não, rắc rối..., họ tìm đến ta mà cầu 

pháp an tâm... nhưng ta có pháp an tâm... để giúp cho họ 

được hay không?, hay chỉ ngồi nhìn nhau và chỉ biết an ủi 

nhau được vài lời phàm tình... rồi thôi, còn vấn đề kia thì 

không thể giải quyết nổi?,... .  

- Làm sao để giải quyết mâu thuẫn giữa hai... 

người...? 

- Làm sao để hóa giải hận thù...?  

- Làm sao để gia đình được hạnh phúc...? 

- Làm sao để thế giới thái bình...? 

- Làm sao để tâm được thanh tịnh...? 

- Làm sao để giác ngộ, giải thoát...? 

- ... 
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    “Mở rộng tâm lượng”... – đó là “nguyên tắc tối 

cao” để giải quyết hết thảy vấn đề trong cuộc sống 

của mỗi chúng sinh,..., “mở rộng tới vô lượng vô 

biên... thì bằng với Phật..., sẽ có tất cả đức năng, trí 

tuệ... của Phật,...”. Tâm lượng... không mở rộng... đồng 

nghĩa với vô lượng kiếp nữa... chúng ta cũng vẫn sẽ 

không giải quyết được những thứ nằm ngoài khả năng 

của bản thân, “mỗi ngày mỗi kiếp... lại tha hóa đi, 

càng lúc càng ngu si điên đảo,...”. 
 

Tâm lượng càng lớn... trí tuệ càng lớn,... 

Tâm lượng càng lớn... đức năng càng lớn,... 

Tâm lượng càng lớn... tĩnh tại càng lớn,... 

Tâm lượng càng lớn... trị an càng lớn,... ! 
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Điểm đến số 43 

“cuộc sống có biết bao thứ vui vẻ... để hướng tới...  

– tại sao cứ phải đưa mọi thứ tới chỗ tối tăm,  

mất thời gian... chứ?...” 

  

    Tâm trí con người... thường bi lụy... với những chuyện 

cỏn con, nhỏ nhặt... trong cuộc sống, đa phần những 

chuyện đó là cảm thấy bản thân bị thua thiệt, thất bại..., là 

nghĩ cho lợi ích của “cái ta” này,... . Phật, Bồ Tát... tâm 

lượng rộng lớn..., chẳng còn cái ta nào để nghĩ..., 

cũng chẳng còn cái ta nào để cảm thấy thua thiệt, 

thất bại... cho nên không còn cái ta nào để bi lụy, sầu 

khổ... như kẻ phàm phu,... . 
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    “Một người không phải là tất cả người, một 

chuyện không phải là tất cả chuyện... – sầu khổ... vì 

một người không có nghĩa tất cả người khác ta 

không có được an vui... với họ, sầu khổ... vì một 

chuyện không có nghĩa tất cả chuyện khác trong đời 

ta không có được an vui... với nó”... . Cho nên nếu kẻ 

phàm... sầu khổ... với một người, một chuyện... phải ý 

thức được điều đó mà không tự làm bản thân trở nên tiêu 

cực, đánh mất chính mình... mà làm ảnh hưởng, gây 

nhiễu nhương... đến người khác, đến xã hội vạn vật... 

xung quanh, khiến cho họ sầu khổ... lây, như vậy chẳng 

phải sẽ mang tội rất nặng rồi hay sao?... . 

    Giả như:  

-     Bạn sầu khổ... trong tình yêu, hôn nhân... với vợ 

chồng... mình, không có nghĩa rằng bạn không có 

niềm vui với con của bạn, bố mẹ của bạn, bạn bè 

của bạn, sở thích của bạn,... – vậy hà cớ chi phải bi 

lụy, đau thương?..., có người còn tiêu cực đến nỗi 

phải tự tử đi... chẳng phải ngu ngốc quá rồi sao?, 

chẳng phải là bạn làm những người yêu quý bạn 

kia... cũng phải đau thương với một nỗi đau cá 

nhân của bạn hay sao?,... . 
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-     Bạn sầu khổ... trong việc làm ăn thất bại, nhưng 

biết đâu ngày mai cơ hội nó tới, “người làm ra 

của hay của làm ra người?”..., “người Quân 

Tử... mạnh mẽ, bản lĩnh... thì không sợ thất bại 

chỉ sợ bản thân không có chí khí... mà thôi”, 

bạn là chủ gia đình bạn không làm trụ cột vững 

chắc thì bạn để gia đình chia li hay sao?, bạn là chủ 

dòng họ bạn không là trụ cột vững chắc thì bạn để 

ròng họ tan rã hay sao?, bạn là chủ giang sơn đất 

nước... bạn không làm trụ cột vững chắc thì bạn để 

lê dân bá tánh... lầm than, mất nước... hay sao?,... . 

-     ... 

Tâm phàm... nhỏ hẹp... 

Dính mắc vật dục... 

Dính mắc tình ái... 

Dính mắc lợi danh... 

Động chuyện... phiền tâm,... 

Không thoát ra được,... 

Bi ai, sầu khổ... 
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... 

Tâm thánh... rộng lớn... 

Lìa khỏi vật dục... 

Lìa khỏi tình ái... 

Lìa khỏi lợi danh... 

Muôn chuyện... chẳng phiền... 

Bởi thoát được rồi... 

An vui, tự tại,... !  
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Điểm đến số 44 

“rộng lớn” 
 

Biển trời kia mênh mông..., muôn ngàn sông hội tụ,... 

Tâm con người rộng lớn..., muôn chúng đến tựa nương,...  

Đạo người và đạo trời..., tuy hai mà dung một,... 

Trời mưa thuận gió hòa..., vạn vật tự xanh tươi,...  

Người Quân Tử... hiểu đạo, tự bổn phận dẫn chúng,... 

Trời không cần người hiểu..., ta không cần kẻ thấu...!  
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Điểm đến số 45 

“thà để người... 

 nợ mình ngàn vạn lời xin lỗi...  

– chứ đừng mang nợ người...  

dù một lời xin lỗi... nào cả” 

  

    Có nghĩa là lỗi của bản thân mỗi người... tạo ra với 

người khác... thì không nên cố chấp, biết mình sai thì 

nhận lỗi, hối lỗi, và xin lỗi,..., phải thành thật với chính 

mình, không lừa dối chính mình..., tâm phải minh bạch, 

trong sáng... – còn đối với lỗi của người khác tạo ra cho 

mình... thì tha thứ cho họ, không để vào trong tâm... dù lỗi 

lớn hay nhỏ, nhiều hay ít,... . Rộng lượng mà tha thứ 

hết thảy lỗi lầm nơi thế gian... này mới là tấm lòng 

quảng đại của bậc Quân Tử, Thánh Hiền,..., chấp giữ 

lỗi lầm người khác... thì mãi mãi vẫn chỉ là kẻ phàm 

phu,... . 
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    Trong các mối quan hệ gia đình, bè bạn... là thường xảy 

ra mẫu thuẫn nhất, mỗi người một tư tưởng, một nhận 

thức... khác nhau, nếu tâm lượng không lớn thì sẽ thường 

xuyên xảy ra xung đột mà không biết cách hóa giải dù 

chuyện đời hay là chuyện đạo..., dễ để tâm vào lỗi lầm của 

người... mà quên đi lỗi lầm của mình... thành ra chúng ta 

lại làm ngược lại với đạo lí thánh hiền..., chúng ta lại nợ 

rất nhiều... lời xin lỗi đối với người thân, bạn bè... 

cho đến nợ hết thảy chúng sinh vạn vật... xung 

quanh... mỗi khi khởi ác niệm hay có việc làm sai 

trái... tới họ..., lỗi lầm của mình thì lại chẳng để tâm, 

phản tỉnh,..., có ác niệm hay việc làm sai trái... thì 

lại tự cổ xúy, bao che... cho chính mình, cố chấp... 

không thể tha thứ lỗi lầm cho ai, tâm lượng vì vậy 

mà mỗi ngày một nhỏ lại, đã phàm phu rồi lại càng 

phàm phu hơn,... . 
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Để được thân người... này,... 

Phải trải qua vạn... kiếp,... 

Tích lũy đức... mới thành,...  

Tại sao không trân quý?,... 

Tự phá hủy pháp thân,... 

Cảnh giới tâm suy rồi,... 

Kiếp sau lại làm thú,... 

Có khi sinh địa ngục,... 

Chỉ vì thói cố chấp,... 

Tạo lỗi với vạn vật,...  

Mà không biết tu sửa,... 

Nghiệp tội ngày mỗi nặng,... 

Theo đó mà đọa sinh,... 

Không ai hại mình cả,... 

Tại chính mình mà thôi,... 

... 
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Bậc Thánh Nhân... ở đời,... 

Dù đời... nhớp như bùn,... 

Tâm lại nở hoa sen,... 

Lỗi của người... chẳng thấy,... 

Chỉ thấy lỗi nơi mình,... 

Biết tu sửa ngay đó,... 

Cảnh giới tâm nâng cao,... 

Tấm lòng càng rộng lớn,... 

Nghiệp tội ngày thuyên giảm,... 

Các cõi lành chờ đón,... 

Muốn hướng tới làm Phật,... 

Cũng là việc dễ dàng,... 

Vì yếu chỉ việc tu,... 

Đơn giản một đạo lí,... 

Biết sai thì sửa sai,... !  
 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 93 

Điểm đến số 46 

“còn lại thứ gì?” 

  

Nạn tai... cướp đi người thân... rồi thì còn lại thứ gì? 

Hỏa hoạn... cướp đi tài sản... rồi thì còn lại thứ gì? 

Lòng người... trở mặt, vô ơn... rồi thì còn lại thứ gì? 

Danh lợi... mất đi... rồi thì còn lại thứ gì? 

... 

Sinh mạng... chết rồi... thì còn lại thứ gì? 

Trí tuệ... mất đi rồi... thì còn lại thứ gì? 

Đức hạnh... mất đi rồi... thì còn lại thứ gì?... !  
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Điểm đến số 47 

“nhường chỗ” 
 

Vô minh... tan biến... thì nhường chỗ cho trí tuệ,... 

Các ác... tan biến... thì nhường chỗ cho đức hạnh,... 

Phiền não... tan biến... thì nhường chỗ cho thanh tịnh,... 

Phàm tánh... tan biến thì nhường chỗ cho chân tánh,... 

...  

Lục đạo... tan biến... thì nhường chỗ cho giải thoát,... 

Tam giới... tan biến... thì nhường chỗ cho Phật 

Giới,... 

Càn khôn... tan biến... thì nhường chỗ cho bản thể,... !  
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Điểm đến số 48 

“dùng thời gian” 

  

Nếu dùng thời gian để tu hành, tha thứ... – thì mọi mâu 

thuẫn... sẽ nguôi đi,... 

Nếu dùng thời gian để hận thù, sân giận... – thì mọi mâu 

thuẫn... sẽ nặng nề hơn,... 

...  

Nếu dùng thời gian để ưu tư, phiền não... – thì tâm trí... 

sẽ ngu si, điên đảo,... 

Nếu dùng thời gian để học hỏi, rèn luyện... – thì tâm trí... 

sẽ sáng suốt, minh bạch,... 

... 

Nếu dùng thời gian để tư lợi, tạo ác... – thì nghiệp tội... sẽ 

tăng lên,... 

Nếu dùng thời gian để cống hiến, làm thiện... – thì nghiệp 

tội... sẽ thuyên giảm,... 

... 
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Nếu dùng thời gian để khởi tâm, động niệm... thì 

trầm luân lục đạo,...  

Nếu dùng thời gian để thanh tịnh, tỉnh giác... – thì bờ 

giải thoát tới gần... !   
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Điểm đến số 49 

“tự tánh... không nhiễm...” 

  

Thân tâm... bị bệnh... – tự tánh... không bị bệnh,... 

Thân tâm... bị chết... – tự tánh... không bị chết,... 

Thân tâm... phiền não... – tự tánh... không phiền não,... 

Thân tâm... luân hồi... – tự tánh... không luân hồi,... 

... 

Các pháp... biến đổi... – tự tánh... không biến đổi,... 

Các duyên... đến đi... – tự tánh... không đến đi,... 

Các tướng... sinh diệt... – tự tánh... không sinh diệt,... 

Các cõi... động loạn... – tự tánh không động loạn,... ! 
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Điểm đến số 50 

“hãy sống với những người  

biết được giá trị của bạn đối với cuộc sống này,... 

những người khác thì nên tránh xa họ...,  

càng ít bạn phiền não... thì càng bình an,... ” 

  

    “Nhân vô thập toàn...”, không ai là hoàn thiện cả, 

chính vì vậy mà trong lòng mỗi con người... còn sân giận, 

ích kỉ, tật đố..., người với người cảm mến nhau, tôn trọng 

nhau... được... đều là do có được nhân duyên tốt..., nhân 

duyên không tốt thì dễ đi nói xấu nhau, làm hại nhau..., 

dù là người thân... trong gia đình,... . Một người muốn 

được bình an... thì phải biết sàn lọc..., người nào biết trân 

trọng mình thì mình kết duyên, còn người nào không biết 

trân trọng thì thôi, hãy tránh thật xa, càng xa càng tốt... 

để trước hết là bảo vệ được chính mình,..., bảo vệ sự bình 

an... của chính mình,... – làm người... mà không có được 

bình an... thì có phải đã uổng phí quá rồi hay sao?... . 

    Biết lòng người... thường thay đổi, trở mặt... cho 

nên mỗi người đều phải chuẩn bị cho mình một nội tâm  
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mạnh mẽ,... để có thể đứng vững trước những giông tố 

cuộc đời... mà không trở nên bấn loạn, sầu khổ..., nhân 

duyên tốt ngày hôm nay cũng có thể biến thành nhân 

duyên xấu của ngày mai,..., thế giới vô thường này chẳng 

có gì dám chắc cả, trừ khi giữa con người... có thể nhìn 

thấy lòng trắc ẩn của nhau... thì mới có thể bền lâu... hơn 

chút,... . 

Người người... trân trọng nhau,... 

Cuộc sống... mới an vui,... 

Người người... ghét bỏ nhau,... 

Cuộc sống... sẽ đau khổ,... 

Làm người... được mấy năm,... 

Sao chẳng mở tấm lòng?,... 

Sân si và tật đố,... 

Muôn loài... đều khiếp sợ,... 

Ai dám tới gần mình?... 

Làm Thánh Nhân... có tốt,... 

Vạn vật... có bình an?... !  
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Điểm đến số 51 

“đừng làm” 

  

Không đủ đức hạnh... – đừng làm cha,... 

Không đủ đức hạnh... – đừng làm mẹ,... 

Không đủ đức hạnh... – đừng làm thầy,... 

Không đủ đức hạnh... – đừng làm quan,... 

Không đủ đức hạnh... – đừng nói lí,... 

Không đủ đức hạnh... – đừng nói nhiều,... 

... 

Không đủ đức hạnh... – ắt tạo ác,... 

Không đủ đức hạnh.. – ắt sân si,...  

Không đủ đức hạnh... – không thành người,...! 
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Điểm đến số 52 

“không thành người...” 

  

Không thành người... – gia đình bất hòa,... 

Không thành người... – học trò bất kính,... 

Không thành người... – làm quan tất tham,... 

Không thành người... – lời nói tất sai,... 

Không thành người... – việc làm tất ác,... 

Không thành người... – xã hội tất loạn,...   

... 

Không thành người... – ý niệm chẳng tịnh,... 

Không thành người... – tâm tính chẳng thuần,... 

Không thành người... – sao mong thành 

Phật?... ! 
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Điểm đến số 53 

“cứ cho là không thật, là hư giả... đi,...  

– nhưng nếu lỡ thật... thì sao?...” 

  

-     Cứ cho nhân quả... là không thật... đi – nhưng lỡ 

có nhân quả... thật thì còn dám tạo ác, uống máu 

ăn thịt, sát hại sinh linh... nữa chăng?...  

-     Cứ cho luân hồi... là không thật... đi – nhưng 

nếu lỡ có luân hồi... thật thì còn dám phỉ báng đạo 

lí thánh thần, nói năng bậy bạ, đặt điều sàm tấu... 

nữa chăng?... 

-     Cứ cho là địa ngục... là không thật... đi – nhưng 

nếu lỡ có địa ngục... thật thì còn dám tự tư tự lợi, 

cao ngạo hống hách, tham sân si mạn... nữa 

chăng?... 

-     ...  

    Làm người... thì đừng có tâm lí cầu may,..., nếu có 

thể cho là giả được thì cũng có thể cho là thật được, 

thiện ác, đúng sai... trong lòng con người... chỉ cần  



Cuốn sách giác ngộ 

 103 

tĩnh tâm lại là có thể tự phân biệt,..., nếu bỏ đi được 

cái ngạo khí... thì việc làm người chắc chắn sẽ tốt 

đẹp hơn nhiều... . 

Trí tuệ... Như Lai... 

Ẩn trong tự tánh... 

Nơi mỗi chúng sinh... 

Không gì không hiểu... 

Không gì không rõ... 

Chẳng cần đến thầy...  

Soi lại chính mình... 

Vạn sự sáng tỏ... 

Nhân quả, thiện ác... 

Luân hồi, lục đạo... 

Trước mắt rành rẽ... 

Cho đến thành Phật... 

Cũng không mê mờ...!  
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Điểm đến số 54 

“vô ngã” 

  

Không nên nghĩ về mình... 

Không nên nói về mình... 

Không cần nói về mình... 

Không dám nói về mình... 

... 

Bởi...: 

Cái ta... vốn không có... 

...  

Nói ta... thì vọng tưởng... 

Nói ta... thì phàm phu... 

Nói ta... thì lục đạo... 

Nói ta... thì luân hồi... ! 
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Điểm đến số 55 

“có thấy” 

  

- Có thấy đứa bé chưa được sinh ra mà đã chết trong 

bụng mẹ chưa?... 

- Có thấy người tuổi chưa trưởng thành mà đã chết 

trẻ chưa?... 

- Có thấy người chết vì đuối nước chưa?... 

- Có thấy người chết vì hỏa hoạn chưa?... 

- Có thấy người chết vì điện giật chưa?... 

- Có thấy người chết vì bệnh tật chưa?... 

- Có thấy người chết vì ngã cao chưa?... 

- Có thấy người chết vì tai nạn xe chưa?... 

- Có thấy người bị giết vì tham lam, nóng nảy 

chưa?... 

- Có thấy người bị giết vì tự cao hống hách chưa?... 

- Có thấy người tự tử vì u uất trong lòng chưa?... 
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- Có thấy người chết vì bão lụt... chưa?... 

- Có thấy người chết vì động đất... chưa?...  

- ... 
 

    Ta bà vô thường, ngàn vạn tai ương sẵn sàng giáng 

xuống đầu con người... – nhà ngươi có dám chắc mình 

sống được đến ngày mai hay không?... ! 
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Điểm đến số 56 

“cái chết đến bất ngờ,  

chẳng biết lúc nào là phải dời khỏi nhân gian... rồi 

– vì vậy hãy gắng làm điều tốt đẹp nhất 

 mà bạn có thể làm đối với thế giới này...” 

  

    Cuộc đời một con người... may mắn thì cũng chỉ sống 

được mấy chục năm ngắn ngủi..., nhưng mấy chục năm 

ấy lại sống trong u mê, điển đảo,..., mải miết theo đuổi vật 

dục, tình ái..., rồi tự lợi cho riêng mình,..., trẻ con phải 

mất hai chục năm mới trưởng thành coi như là bỏ đi rồi, 

già cả từ năm mươi trở đi chân yếu tay mềm... cũng 

không giúp ích gì được cũng coi như bỏ đi rồi, còn lại ba 

chục năm thì dựng vợ gả chồng, kiếm đất xây nhà, tâm tư 

để hết vào con cái, sự nghiệp, tiền của... – thử hỏi bản 

thân giúp ích được gì cho mọi người? Cho xã hội? 

Cho chúng sinh vạn vật?... . 
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    Đến khi con người... phải đối diện với cái chết, nhìn lại 

một đời người... mình đã qua... thì nghiệp tội... tạo ra 

trong kiếp này lại chồng thêm một đống nữa, công đức thì 

không làm ra một việc hoặc là quá ít ỏi,... – có thấy hổ 

thẹn hay chăng?, có an vui mà ra đi  hay chăng?... . Bởi 

vậy: xưa nay bậc Quân Tử, Thánh Hiền... luôn ý thức 

được sự vô thường nơi thế gian này, cố gắng “tận dụng 

cái thân phàm này” mà tu tâm tích đức, dốc sức mà 

giúp đời giúp người... để tiêu trừ nghiệp chướng, oán 

thù, duyên nợ..., đồng thời cũng là mở ra con đường 

giác ngộ giải thoát... cho mình mà ra khỏi ba cõi sáu 

đường... – đó là điều quan trọng nhất, mọi thứ khác thì họ 

xem nhẹ đi... bởi chết rồi đâu có mang theo được thứ gì, 

phải trả lại cho trời đất... hết, chỉ mang theo nghiệp tội... 

mà thôi.  

    Đức Phật cũng dạy: “thứ gì có thể mang theo được 

thì phải làm cho nhiều, thứ gì không mang theo được 

thì không nên làm...”. Thứ mang theo được là gì? đó là 

sự nghiệp của bậc Thánh Trí..., là việc tu thân dưỡng 

tánh, khuyên người đoạn ác hướng thiện,... – đó là việc 

đại thiện, đại phước, đại công đức... phải làm cho nhiều..., 

danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si 

mạn... thì hãy bỏ cho mau,... . 
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Cái chết đến bất ngờ,... 

Quỷ thần liền tới đón,... 

Tay có ôm ngàn vàng,... 

Cũng để lại nhân thế,... 

Người quen nhiều đến đâu,... 

Chết rồi chẳng cùng đường,... 

Lục đạo luân hồi chuyển,... 

Không sắc na ngừng nghỉ,... 

Chỉ có công đức tạo,... 

Là siêu xuất ra ngoài,... 

Tiến tới bờ giải thoát,... 

Hưởng an vui vĩnh hằng... !  
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Điểm đến số 57 

“sức nặng” 

  

    Tâm ý... có sức nặng... – trước khi khởi tạo... phải tự 

hỏi xem? Người ta... có đúng như vậy không?... 

    Lời nói... có sức nặng... – trước khi nói ra... phải tự hỏi 

xem? Người ta... có nghe nổi hay không?... 

    Hành vi... có sức nặng... – trước khi làm ra... phải tự 

hỏi xem? Người ta... có chịu nổi hay không?... 

    Vật chất... có sức nặng... – trước khi thụ hưởng... phải 

tự hỏi xem? Có đủ phước đức... hay không?... 

    ... 

    Lục đạo luân hồi... có sức nặng... – trước khi thoát 

ra... phải tự hỏi xem? Bồ Đề Tâm... đã phát hay 

chưa?... ! 
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Điểm đến số 58 

“vướng bận” 

  

Đời vướng có vợ... cùng có con,... 

Sự nghiệp, công danh... tâm chưa bỏ,... 

Quên đi nguyện xưa... lập bày đó,... 

Trước mắt nào hay... ngục tối chờ,... ! 

Điểm đến số 59 

“về nhà” 

  

Chân tâm, chân tánh... thường hằng đó,... 

Muôn đức, muôn tuệ... tự phát sinh,...  

Các duyên, các tướng... tâm chẳng vướng,... 

Nhắm mắt bước đi... cũng về nhà,... !  
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Điểm đến số 60 

“đều do mình” 

  

Khởi tâm tham lam... – là ai khởi?... 

Khởi tâm nóng giận... – là ai khởi?... 

Khởi tâm si mê... – là ai khởi?... 

Khởi tâm vọng động... – là ai khởi?... 

Khởi tâm khinh ghét... – là ai khởi?...  

... 

Ác niệm, tội lỗi... – ai đang làm?...  

Lục đạo, luân hồi... – ai đang đi?... ! 
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Điểm đến số 61 

“đánh mất” 

  

Đánh mất tâm chân thành... là do ai?... 

Đánh mất tâm thanh tịnh... là do ai?... 

Đánh mất tâm bình đẳng... là do ai?... 

Đánh mất tâm chánh giác... là do ai?... 

Đánh mất tâm từ bi... là do ai?... 

... 

Thiện niệm, công đức... – có ai tạo?... 

Giác ngộ, giải thoát... – có ai về?... !  
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Điểm đến số 62 

“không mất” 
 

Chịu ngàn vạn ác... – từ bi không mất,...  

Gặp muôn ức khổ... – trí huệ không mất,... 

Luôn nghĩ cho chúng... – công đức không mất,... 

... 

Thọ vô lượng tướng... – chân tâm không mất,... 

Luân hồi, lục dạo... – Phật tính không mất,... !    
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Điểm đến số 63 

“không cần” 
 

Tâm nghi chẳng còn... – không cần đọc sách,... 

Tánh giác hiển hiện... – không cần tham thầy,... 

Từ bi hết thảy... – không cần cầu đạo,... 

... 

Vô tâm đối sự... – không cần lìa tướng,...  

Phiền não chẳng sinh... – không cần giải thoát,... !  
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Điểm đến số 64 

“tự thành” 
 

Yêu thương hết thảy... – đại bi... tự thành...  

Vì chúng quên thân... – đại trí... tự thành...  

Không dấu lỗi mình... – đại dũng... tự thành... 

...  

Muôn chúng hòa thuận... – Phật Quốc... tự thành... !  
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Điểm đến số 65 

“tự tan” 
 

Dùng thiện đối ác... – thù hận... tự tan...  

Vô tâm, vô tướng... – vạn duyên... tự tan...  

...  

Chánh niệm không mất... – các pháp... tự tan... 

Thanh tịnh chẳng nhiễm... – luân hồi tự tan... ! 
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Điểm đến số 66 

“yếu lòng” 

  

Ai ơi... xin chớ yếu lòng,... 

Dù cho sướng, khổ..., dù người... đổi thay?,... 

Quyền danh, tình ái, kẻ thân,... 

Đến khi hết phước..., bên mình còn ai?,... 

Mong gì trong cõi vô thường,... 

Cho dù có được, sau cùng có tan?,...   

...  

Cuộc đời... nào được mấy thu,... 

Sân, si, thù, ghét... làm gì nhọc tâm?,... 

Chi bằng cầu đạo Thánh Nhân,... 

Lìa xa thế tục..., an nhiên cõi trần?,... 

Một mai bỏ xác, xả tâm,... 

Phật... giang tay đón, chân quê ai về?,... ! 
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Điểm đến số 67 

“thẳng” 

  

Lời ngay... – thì chói tai... 

Lẽ thật... – dễ phật lòng... 

... 

Tâm chân... – Bồ Đề lớn... 

Đúng pháp... – vạn sự tỏ...   

...  

Tánh sáng... – phiền não tiêu... 

Thủ tiết... – đức hạnh tròn... 

...  

Lìa tham... – sinh tử đoạn... 

Sống tánh... – Phật đạo thành... ! 
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 Điểm đến số 68 

“dễ” 

  

Thiện tâm... càng lớn... – thì càng dễ được tha thứ... 

Nguyện lực... càng mạnh... – thì càng dễ được tương 

trợ... 

Chân thành... càng nhiều... – thì càng dễ được thành 

tựu... 

...  

Sự đời... càng tránh... – thì càng dễ được thanh thản... 

Tâm tình... càng ít... – thì càng dễ được an yên... 

Phiền não càng xả... – thì càng dễ được giải thoát... !  
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Điểm đến số 69 

“khó” 

  

Ác niệm... thường khởi... – thì khó được tha thứ... 

Tự tư tự lợi... – thì khó ai cứu giúp... 

Tâm địa xảo trá... – thì khó thể thành tựu... 

... 

Thích nhiễu sự đời... – thì khó được thanh thản... 

Tham cầu thêm nhiều... – thì khó được an yên... 

Phiền não không xả... – thì khó được giải thoát... ! 
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Điểm đến số 70 

“sự thật đau lòng” 

  

    Sống với người đã chết... còn dễ chịu hơn là sống với 

người còn sống... nếu lòng người chẳng còn giữ gìn được 

sự lương thiện... nữa. Ma quỷ... còn thấy được ai là người 

có đức... mà ngày đêm giúp đỡ..., kẻ phàm phu... lại ngu 

muội..., ngày ngày chỉ biết đấu đá, hơn thua..., bên ngoài 

thì tỏ ra tử tế, cười nói, hùng hổ..., bên trong thì lại thâm 

độc, phiền não, yếu nhược,... – thích sống với sự giả dối, 

đau khổ... mà chẳng cầu lấy sự chân thật, bình an,..., 

người có thể bỏ giả theo chân, bỏ ác làm thiện, bỏ 

phiền tu tịnh... thì đã là Thánh Nhân... trên đời rồi 

vậy,... . 
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Thật tướng của lòng người... 

Nghĩ thấu thì thương tâm... 

Vì hai chữ danh, lợi... 

Mà thật giả lẫn lộn... 

Chánh tà chẳng phân minh... 

Sống trong tâm ảo tưởng... 

Luân hồi đến vô lượng...  

... 

Bậc thánh nghe danh, lợi... 

Như sét đánh ngang tai... 

Giật mình mà thức tỉnh... 

Thật giả hay chánh tà... 

Rõ biết như Phật Tổ... 

Sống được nơi chân tánh... 

Giải thoát trong sắc na...!  
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Điểm đến số 71 

“vô lượng pháp tu tâm...  

đều chung một yếu chỉ tu hành... 

 – đó là “sống nơi tánh giác...” của mỗi người...” 

  

Tâm tánh giác sáng... – tham, sân, si, mạn... không còn 

nữa... 

Tâm tánh giác sáng... – ý niệm xấu ác... không khởi nữa... 

Tâm tánh giác sáng... – lời nói cay độc... không nói nữa... 

Tâm tánh giác sáng... – chê người, trách người... không 

làm nữa... 

Tâm tánh giác sáng... – việc làm bất lương... không tạo 

nữa... 

...  

Tâm tánh giác sáng... – không còn khởi niệm vọng 

tưởng... nữa... 

Tâm tánh giác sáng... – không còn khởi niệm phân biệt... 

nữa... 
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Tâm tánh giác sáng... – không còn khởi niệm chấp trước... 

nữa... 

... 

Tâm tánh giác sáng...  khi đạt tới viên mãn... – đó 

chính là ông Phật thật... ngay nơi mỗi người, mỗi 

chúng sinh, vạn vật... ! 
 

 

 

 

 
 



Cuốn sách giác ngộ 

 126 

Điểm đến số 72 

“không quên” 

  

    Người... chân tu, thật học... khi đối nhân, xử thế, tiếp 

vật... – không quên tự tánh,...  

    Người... tấm lòng quảng đại... gặp nghịch duyên... – thì 

không quên tâm từ bi, dung thứ... 

    Người... Quân Tử... trong mọi lúc mọi nơi... – thì 

không quên Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín... 

    Người... đại hiếu, đại kính... dù ngày hay đêm... – 

không quên tri ân, báo ân... 

    Bồ Tát, Thánh Hiền... hoằng hóa... chúng sinh... bỏ vô 

lượng thân... – không quên sự nghiệp... 

    ... 

    Người... minh tâm kiến tánh... – không quên mỗi 

chúng sinh vạn vật... đều là một vị Phật... ! 
 

 

 

 

 

\\ 
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Điểm đến số 73 

“nên quên” 

  

Vạn pháp khổ đau... – nên quên phiền não... 

Vạn duyên giằng buộc... – nên quên tư tình...  

Đời người... ngắn ngủi... – nên quên thù oán...  

Sinh tử huyễn hóa... – nên quên cái chết... 

Làm thiện, tạo phước... – nên quên công lao... 

Tu đạo, lập thân... - nên quên sở đắc...  

...  

Giải thoát an vui... – nên quên lục đạo... ! 
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Điểm đến số 74 

“hỏi - đáp” 

  

Hỏi: ai là chúng sinh cõi địa ngục?... 

Đáp: chính là ngươi... 

... 

Hỏi: ai là chúng sinh cõi ngạ quỷ?... 

Đáp: chính là ngươi... 

... 

Hỏi: ai là chúng sinh cõi súc sinh?... 

Đáp: chính là ngươi... 

...  

Hỏi: ai là chúng sinh cõi người?... 

Đáp: chính là ngươi... 

... 
 



Cuốn sách giác ngộ 

 129 

Hỏi: ai là chúng sinh cõi Atula?... 

Đáp: chính là ngươi... 

...   

Hỏi: ai là chúng sinh cõi trời?... 

Đáp: chính là ngươi... 

... 

Hỏi: ai đang vô minh?... 

Đáp: chính là ngươi... 

... 

Hỏi: ai đang phiền não?... 

Đáp: chính là ngươi... 

...  

Hỏi: ai đang luân hồi?... 

Đáp: chính là ngươi... 

... 
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Hỏi: ai đã giải thoát rồi?... 

Đáp: chính là ngươi...  

...  

Nói: tôi đã thông sáng, thấy biết... như thị,... 

Đáp: chính đó là Phật... !  
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Điểm đến số 75 
 

“tu tâm, tạo phước... kiểu gì 

 cũng chỉ là mong cầu được bình yên,  

an vui ... để sống,  

cái đích sau cùng vẫn chỉ là đạt được vô tâm, 

 kiến tánh... mà khởi tu...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giác   ! 
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PHẦN II 

XÃ HỘI 
 

    Xu hướng sống tập thể để tồn tại là quy luật tự nhiên 

của muôn loài, mỗi loài tập hợp lại để bảo vệ nhau và cùng 

nhau kiếm ăn. Ở các loài động vật thì gọi là bầy đàn và ở 

loài người thì gọi là xã hội. Cái trí và cái đạo chính là sự 

khác biệt giữa loài người và muôn loài khác, không có trí 

và đạo thì tâm hồn con người ngang hàng với muôn loài, 

sự phát triển của trí và đạo ở mỗi nơi là khác nhau và 

thường mỗi nơi có sự đồng đều về nhận thức..., vì một 

người biết thường cho mọi người biết, cũng từ đó mà 

hình thành ngôn ngữ riêng, văn hóa riêng... . Nhận thức 

về trí và đạo thay đổi kéo theo nhận thức về các lĩnh vực 

trong cuộc sống thay đổi, tạo ra mỗi nơi có nét hiện đại 

riêng, độc đáo riêng... về xã hội đó. 

    Khi thế giới bắt đầu có sự kết nối giữa các xã hội lại, thì 

sự giao lưu văn hóa và chia sẻ nhận thức diễn ra, sự hòa 

nhập gắn kết giữa các xã hội xuất hiện, nhưng sự chênh 

lệch về nhận thức và tài nguyên môi trường lại gây ra sự 

trao đổi qua lại ban đầu, biến cái chênh lệch thành cái cân 

bằng do dần có sự kết nối. Cái cân bằng diễn ra thuận lợi 

thì giữa các xã hội có sự đoàn kết, không thuận lợi thì sinh 

mâu thuẫn và tranh chấp... . 
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    Một xã hội có tốt đẹp, có hạnh phúc, có bình yên..., thì 

xã hội đó phải có cho được tiếng nói chung, có cho được 

sự đoàn kết... . Khoa học của xã hội ấy phát triển kéo theo 

sự phát triển của các lĩnh vực thì không được làm ảnh 

hưởng tới môi trường,... . Một xã hội khác muốn hội nhập 

thì phải có sự khắt khe, có lập trường mạnh mẽ,..., “thuận 

với luân lí tự nhiên” - “đối với họ”, nếu không xã hội đó 

chưa tốt đẹp, chưa hạnh phúc,..., chưa bình yên. Những 

điều đó không giữ được thì xã hội ấy dễ bị tan hoại, và cả 

nhân loại chỉ cần không giữ được môi trường sống cho tốt 

đẹp thì cả nhân loại đã đủ tan hoại! 
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Điểm đến số 76  

“trời cao thấu tỏ” 

  

    Những gì bạn hi sinh cho người khác, cho xã hội..., 

người ấy, xã hội ấy... có thể sẽ không nhận ra nhưng trời 

cao sẽ nhận ra, sẽ ghi nhận... và cuối cùng là báo đáp lại 

cho bạn, chẳng để bạn phải chịu thiệt thòi,... . Bạn phải 

thật sự tin tưởng thì bạn mới có thể thấu tỏ, cảm nhận... 

được đạo lí này. 

    Trời cao sẽ ghi nhận mọi nỗ lực, cống hiến... của mỗi 

chúng ta, dù đó mới chỉ là ý niệm lương thiện trong tâm 

phát ra đối với vạn vật bên ngoài..., hết thảy đều có giao 

cảm với nhau, “thêm một niệm thiện thì thế giới thêm 

một phần hòa bình, an vui..., thêm một niệm ác thì 

thế giới thêm một phần động loạn, bất an...” . “Mọi 

tai ương... đến với con người... đều xuất phát từ niệm 

ác, điều ác... và nó cũng kết thúc khi niệm thiện, điều 

thiện... được phát dương thay thế”, có đúng như vậy 

không?..., vậy tại sao ngay từ đầu trong mỗi con người, 

trong mỗi xã hội... lại không biết giữ gìn sự lương 

thiện?... gia đình, xã hội... sẽ chẳng phải luôn được bình 

an, tốt đẹp... hay sao?. 
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Đạo người, đạo trời... 

Tuy hai... mà một,... 

Lòng người... thiện lương,... 

Trời đất yên bình,... 

Lòng người... bất thiện,... 

Trời đất không hòa,... 

... 

Xuân, hạ, thu, đông,... 

Ngàn năm không đổi,...  

Đất, nước, gió, lửa,... 

Thân người... còn mãi,... 

Người, trời... đồng đạo,...  

Tử sanh... không còn...!  
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Điểm đến số 77 

“thành tâm với chính mình” 

  

    Người xưa dạy: “ngẩng lên có trời, cúi xuống có 

đất, thiện ác ở trong lòng con người trời đất đều nhìn 

thấy và đều nghe thấy hết, thành tâm được với người 

khác... thì càng phải thành tâm với chính mình”. Cho 

nên: đối đãi với chính mình ra sao thì cũng nên đối đãi với 

người khác... như vậy – đó là biết mở rộng tâm lượng của 

bản thân, thành tâm với người khác ra sao thì thành tâm 

với chính mình như vậy... – đó là tâm chân thành, cung 

kính, lễ nghĩa,..., đó là không tự lừa dối chính mình, mọi 

người, trời đất quỷ thần... . 

    Con người... sống giữa trời đất..., rốt cuộc vẫn chỉ là 

một sinh thể nhỏ nhoi, phải hít khí trời mới được tồn 

tại..., vì vậy không nên trở thành kẻ kiêu ngạo, tự đề cao 

bản thân mà không coi ai ra gì..., làm vậy là trái với lẽ trời 

rộng lớn, tự làm hao tổn phúc báo, thần khí... của 

chính mình, nếu tâm tánh thu nhỏ lại bằng với cái sinh 

thể nhỏ nhoi ấy... thì chẳng thể hưởng được một điều an 

vui, đạo lí... nào trên thế gian,... cả,... . 
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    Trời đất quỷ thần... luôn tồn tại xung quanh mỗi chúng 

ta... kẻ trí hiểu được lẽ ấy mà giữ được tâm khiêm hạ, 

“biết kính quý, thành tâm... với người khác... mới là 

biết trân trọng chính mình”..., “một tà niệm cũng 

không giám khởi lên dù ở trước mặt người khác hay 

khi ở một mình... để không phải hổ thẹn với trời đất 

quỷ thần... – đó chính là biết thành tâm với chính 

mình rồi vậy”,... . 

Tâm mình, tâm người... 

Tuy hai mà một... 

Chân tánh chẳng khác,... 

Phân biệt... mới khác,... 

Thành tâm không khác,... 

Gian tâm... mới khác,... 

Không tự lừa mình,... 

Ai cũng làm được,... 

Người người... hòa thuận,...   

Thiên hạ bình an...!  
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Điểm đến số 78 

“không dính mắc” 
 

    Ăn cơm... thấy có vị mặn, cay... mà không để tâm chấp 

trước vào các hương vị... 

    Uống trà... thấy có vị ngọt, chát... mà không để hồn 

cuốn theo mây gió... 

    Làm việc... chỉ xem như phương tiện sinh tồn... mà 

không tham, sân, si... với nó... 

    Ngủ nghỉ... mà tâm vẫn giữ được tỉnh giác... không còn 

mộng mị, hoảng sợ... 

    Đối người, tiếp vật, nhập thế, tu tâm... có thể vô tâm, 

vô tướng, giác tỉnh... mà hành xử...  

    ... 

    “Vạn duyên như thị, vạn pháp như không...”... - thì 

việc sinh tử... có thể xem như không có, không dính 

mắc... rồi vậy... !  
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Điểm đến số 79 

“dính mắc”  

Có hai... loại dính mắc cơ bản: 

- Dính mắc vật chất...: đó là dính mắc vào ăn, 

uống, ngủ, nghỉ, làm việc, hành xử, thân tướng,... 

- Dính mắc tinh thần...: đó là dính mắc vào nhận 

thức, tư tưởng, quan niệm, cảnh giới... trong tâm 

của mỗi chúng sinh... 

- ...  

    “Yêu bản thân...” chính là “bản ngã”..., vì yêu cái 

thân này quá... cho nên tham cầu cho nó ăn, uống, ngủ, 

nghỉ, danh, lợi, tình, ái... – đó chính là dính mắc vật 

chất... . “Bản thân” ở đây không chỉ là nói đến cái 

thân xác, tướng trạng thô thiển bên ngoài mà còn là 

nhận thức, tư tưởng, quan niệm, cảnh giới... trong 

tâm, “yêu nó, chấp nó...” – chính là dính mắc tinh 

thần..., gây ra sự mâu thuẫn, đối kháng,... . 
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    “Bản ngã tức là thân tâm...”, nó trải dài suốt thập 

pháp giới chúng sinh... chứ chẳng phải chỉ nói đến con 

người... . “Không bản ngã, không thân, không 

tâm...”... mới gọi là xa lìa thập pháp giới, ý nghĩa vô cùng 

sâu xa, chúng sinh... hạ căn, hạ trí... rất khó để thể hội 

được,... . 

    Vật chất và tinh thần là đồng một thể, nhưng người... 

nhìn vào sự thô thiển thì thấy cái bên ngoài liền gọi là 

thân, tướng, vật chất..., người nhìn vào sự vi tế thì thấy 

cái bên trong liền gọi là tâm, là vọng tưởng, là tinh thần... 

. Cả hai dạng người họ (trải dài trong thập pháp giới 

chúng sinh)... đều có cái nhìn lầm lẫn về bản chất, 

bản thể... của con người và vũ trụ vạn vật..., vật chất 

và tinh thần không hai nhưng cũng không một, chúng 

đồng một thể, hòa vào nhau, tạo nên nhau... mà biến hiện 

ra thập pháp giới chúng sinh,... - chỉ khi vô tâm, kiến 

tánh... mới có thể thấu đáo đạo lí này... . 

    Phật, Bồ Tát... chân thật... thì xa lìa thân, tâm..., 

xa lìa bản ngã mà vô ngã, vô tướng, vô tâm... – khi 

thoát hết các thân... rồi (tức ra khỏi thập pháp giới chúng 

sinh làm Phật rồi)... thì có được cái thân vô tướng vô 

ngại... gọi là “pháp thân...”, 



Cuốn sách giác ngộ 

 142 

“pháp thân... này đồng với chân tâm, tự tánh, bản 

thể của vũ trụ vạn vật...” cho nên nó không có trướng 

ngại, ngăn che... – gọi là giải thoát, là tự do tự tại, là tịch 

tịnh cực lạc,... . 

Không yêu quý thân, tâm... 

Không cung phụng bản ngã...  

Mới yêu được người khác...  

Có ngã không làm được... 

Vô ngã không ngăn ngại... 

Phật, Bồ Tát... diệu dụng?...  

...  

Phật... gọi là bản tâm... 

Bồ Tát... là dụng tâm... 

Chỗ dụng là chân thiện... 

Không kẹt trong các pháp... 

Như vàng... đi trong lửa...  

Càn khôn sao dính mắc?... 
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... 

Thành Hiền hay thành Phật... 

Đều thấu cùng tánh, tướng... 

Vô phân và vô biệt... 

Để tu hành, phụng sự...  

Chấp vọng hay chấp thân... 

Muôn kiếp có thành tựu?...!  
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Điểm đến số 80 

“con người... trước khi làm việc tế nhị...  

thì nên khởi tâm xin phép... một niệm...  

– để quỷ thần... bên cạnh biết  

mà quay mặt ra chỗ khác...” 

  

    Đó là đức tính tế hạnh... của con người... không chỉ 

dùng khi giao tiếp giữa người với người... mà còn phải 

dùng với cả thiên địa quỷ thần,... vì sao vậy? Vì họ 

luôn bên cạnh con người..., ghi chép nhân quả thiện ác... 

của con người..., nếu để người khác trông thấy việc tế 

nhị... mình làm là cũng khó coi rồi... huống hồ là quỷ 

thần...?,... . 

    Những việc gì được xem là tế nhị...? Giả như: 

- Quan hệ vợ chồng... 

- Đại tiểu tiện... 

- Thay quần áo... 

- ...  
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    Càng là người có đức lớn, có thiện nguyện lớn... thì 

càng phải chú ý nhiều hơn..., vì Chư Thiên, Thần Hộ 

Pháp... thậm chí là Phật, Bồ Tát... thường túc trực bên 

cạnh..., tâm ý nếu không cẩn mật thì rất dễ mà mắc 

tội bất kính... với họ. Cho nên: trước khi làm việc tế nhị 

nào đó nên khởi một niệm xin phép trước, họ sẽ biết được 

mà quay mặt ra chỗ khác cho bạn làm..., xem như là cả hai 

tôn trọng lẫn nhau rồi,... . Cho dù bạn không xin phép... 

họ cũng biết và quay mặt đi thôi “nhưng vấn đề là tâm 

ý của bạn không được rèn luyện đến chỗ cẩn mật 

nhất, cung kính nhất, tỉnh giác nhất...” – đó là đạo lí 

sâu xa hơn,... . 

Thân người... lắm phiền phức... 

Nhiều việc khó trang nghiêm... 

Người... cho là bình thường... 

Quỷ Thần... thấy xấu hổ... 

Nếu không được tế nhị... 

Dễ phạm tội bất kính... 

Dù tường ngăn, vải kín... 

Không che được mắt Thần... 
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Kẻ giác ngộ thông thiên... 

Tự hiểu đạo trời đất... 

Có những việc phải làm... 

Kẻ phàm chưa hiểu được... ! 
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Điểm đến số 81 

“tất cả tinh khí, trí lực... của người Quân Tử... 

 đều đặt ở việc tận tụy với chúng sinh...  

chứ không phải để đi xây dựng công danh,  

sự nghiệp... cho riêng mình,... . 

Tất cả sự quan tâm, chăm lo... của người Quân Tử...  

đều trải rộng tới vô lượng... chứ không 

 eo hẹp trong một giới hạn nào đó...”  

    Đó là việc phải “phát bồ đề tâm”..., bồ đề tâm trong 

con người... một khi phát ra được rồi thì liền trở thành 

Thánh thành Hiền..., từ nay họ sẽ toàn tâm toàn lý mà 

dốc toàn bộ tinh khí, trí lực... để bằng mọi cách “giúp 

cho chúng sinh vạn vật... được khai ngộ...” – đó là việc 

đại trọng đại, không còn việc gì có thể vĩ đại, quan trọng... 

hơn nó nữa... . Vì sao? Vì người người... được giác ngộ 

rồi thì không còn mâu thuẫn, chiến tranh, đối đầu, sát 

phạt... lẫn nhau nữa, gia đình có hạnh phúc?, quốc gia có 

hưng thịnh?, thiên hạ có thái bình?, môi trường có xanh 

mát?,..., thế giới có còn nguy cơ hủy diệt...?... . 
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     Sự quan tâm, chăm lo... của người Quân Tử... đối với 

chúng sinh, vạn vật... là vô lượng vô biên, vô cùng vô 

tận... đó là đặc tính không giới hạn của bồ đề tâm, 

của chân tâm, tự tánh... . Không giống với con người... 

phàm phu chúng ta, sự quan tâm, chăm lo... cho bao nhiêu 

người?, trong tâm ý cũng đã vô cùng hạn hẹp huống chi 

bàn đến việc làm?,... . Một người bình thường... cùng lắm 

chỉ nghĩ đến vợ con, lợi ích của bản thân... mà thôi, bố mẹ 

sinh ra còn chưa chắc để trong lòng huống hồ là hết thảy 

chúng sinh vạn vật... được chăng?... . 
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Bồ đề tâm khởi phát... 

Tấm lòng tự mở ra... 

Tới chỗ không giới hạn... 

Càn khôn... chứa trong lòng... 

... 

Tự độ rồi độ tha... 

Tự giác rồi giác tha... 

Là sự nghiệp Bậc Thánh...  

Viên mãn công hạnh rồi... 

Cùng ba đời chư Phật... 

Tọa trên đài hoa sen... !   
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Điểm đến số 82 

“xét đến cùng cực... thì hết thảy mọi tai ương... 

 đều là vấn đề nhân tâm,...” 

  

    Mọi tai ương... trong gia đình, xã hội, nhân loại... 

đều xuất phát từ lòng người... còn khiếm khuyết mà 

tạo ra, con người... làm chủ thế giới này, cho nên “con 

người... muốn nó tốt đẹp thì nó sẽ tốt đẹp, muốn nó 

hỗn loạn thì nó sẽ hỗn loạn...”, chẳng thể đổ tội cho con 

chó, con mèo... tạo ra được,... . 

  

Lạm quyền trái phép... – vấn đề nhân tâm,... 

Tự tư tự lợi... – vấn đề nhân tâm,...  

Chiến tranh, hỗn loạn... – vấn đề nhân tâm,... 

Người người... thù ghét... – vấn đề nhân tâm,... 

Giết hại chúng sinh... – vấn đề nhân tâm,... 

Phá hủy thiên nhiên... – vấn đề nhân tâm,... 

Tham, sân, si, mạn... – vấn đề nhân tâm,...  
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... 

Thảm họa, thiên tai... – vấn đề nhân tâm,... 

Lục đạo luân hồi... – vấn đề nhân tâm,...!  
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Điểm đến số 83 

“muốn dậy đời, khuyên người...  

thì lời nói ra... đừng cảm thấy xấu hổ...” 

  

    Hàm nghĩa là “hiểu gì nói đấy, đắc gì dạy đấy...”, 

không nói ngông cuồng, không dạy vọng ngữ,... . Người... 

nói ngông cuồng, dạy vọng ngữ... chắc chắn trong lương 

tâm cảm thấy khó chịu, bất an, hổ thẹn... thậm chí là sợ 

hãi, điên loạn..., vì sao vậy? Vì “tội nặng thì quả sẽ 

nặng,...”, lời nói ra có bao chúng sinh vạn vật... hiểu lầm, 

rồi tạo ác...?. Người ngay thẳng, chính trực... đâu có 

những loại cảm giác đó, vì họ đâu có nói thứ họ 

không hiểu, đâu có dạy thứ họ không đắc?... – đạo lí 

chính là như vậy,... . 

    Bậc Quân Tử, Thánh Hiền..., Phật, Bồ Tát... là 

những người ngay thẳng, chính trực... nhất trong 

những người ngay thẳng, chính trực..., lời họ nói ra 

chắc chắn họ sẽ không cảm thấy xấu hổ, sợ hãi..., 

ngược lại họ cảm thấy an vui hơn, định tỉnh hơn... vì 

sao? Vì họ nói, họ dạy... đúng với chánh pháp rồi, 

tạo ra thêm công đức rồi... . 
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Vọng thức... theo ta... 

Từ vô thủy kiếp... 

Có chánh có tà... 

Có đúng có sai... 

Khi không cẩn mật... 

Dễ tạo lời ác... 

Thiện niệm không quên... 

Mới nên hành đạo... !  
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Điểm đến số 84 

“làm người... sao để cho người khác...  

nghĩ đến mình...  

 trong những lúc họ gặp khổ tâm, khó khăn...  

– đó cũng là một loại vinh dự, hạnh phúc...” 

  

    Giả như: chúng sinh... thường nghĩ đến Phật, Bồ Tát... 

trong những lúc khổ tâm, phiền não, khó khăn, cùng 

quẫn... vì sao vậy? – vì rốt cuộc là bất kì ai cũng có lương 

tâm..., chỉ đến những lúc như vậy thì mới sực tỉnh mà 

nhớ đến Phật, Bồ Tát..., họ là “biểu trưng cho lương 

tâm của chính mình”, ở nơi đó mới có thể lấy lại 

được năng lượng, sức sống, trí tuệ, sự cân bằng... để 

tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống tiếp,... . 

    Cũng như vậy, nếu một người... được ai đó... nhớ đến 

trong những lúc khốn cùng... của họ thì hẳn người đó 

cũng có cái chất Phật, chất Bồ Tát... lớn hơn họ rồi, họ 

muốn nghĩ đến, muốn nói chuyện, muốn gặp mặt, muốn 

giúp đỡ... như những chúng sinh nhỏ bé đối với Phật, Bồ 

Tát... vậy, niềm vinh dự, hạnh phúc... sinh ra ở chỗ đó,... . 
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 Phật, Bồ Tát... lấy việc cứu khổ làm vui, làm hạnh 

phúc..., người nào có thể hiểu ra thâm ý sâu xa trong 

đó là một bầu trời yêu thương, từ bi... thì hẳn cũng sẽ 

cảm thấy bản thân được vinh dự, hạnh phúc... khi được 

người khác... nhớ đến mình, muốn mình giúp đỡ... trong 

những lúc khốn cùng... đó,... . 

    Muốn người... khác nghĩ đến mình khi họ được ấm no, 

giàu sang... – thì đó là những suy nghĩ của hạng phàm 

phu..., vì sao vậy? Vì muốn được hưởng lợi lây với 

họ..., đó không phải là cách nghĩ của bậc Thánh Trí... . 

Bậc Thánh Trí... hướng tới tâm vô ngã, lìa bỏ tư lợi, 

tham lam... thì sao có ý nghĩ... đó được? Ngược lại, họ 

sẽ muốn người khác, muốn chúng sinh vạn vật... nghĩ đến 

mình, đúng hơn là nghĩ đến lương tâm của chính họ... 

khi họ gặp lúc khốn cùng..., nếu không biết đến lương 

tâm (chân tâm, tự tánh...) vào lúc này thì khó đoán được 

chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là sẽ gây bao nhiêu phiền phức, 

hỗn loạn... tới người khác, tới xã hội... . 
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Kẻ phàm tâm vật dục... 

Cùng hưởng lợi mới vui... 

Cùng chịu khổ thì buồn... 

Có khi mang sân, giận... 

Phá hủy nhân duyên người... 

Bởi lòng từ... nhỏ hẹp...   

... 

Bậc thánh lìa vật dục... 

Không tham cầu hưởng lợi... 

Lấy cứu khổ làm vui... 

Lấy muôn duyên hóa độ... 

Thắp sáng lương tâm người... 

Bởi lòng từ... rộng lớn... !  
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Điểm đến số 85 

“cả đời làm được việc dở nhất có thể làm nhưng là 

dành cho đại chúng xã hội...  

– còn hơn làm được việc tốt nhất nhưng lại là chỉ 

dành cho riêng mình,...”  

    Hàm ý là... nếu là việc của bản thân thì việc ấy có to tát 

như trời biển... thì trời đất cũng không ghi nhận công 

lao..., nhưng nếu có tâm ý, đến có việc làm cụ thể dù 

là bé nhỏ thôi mà đem đến được lợi ích cho xã hội, 

cho chúng sinh... thì trời đất liền ghi nhận, dẫu việc bé 

nhỏ nhưng tâm lượng to lớn thì sự ảnh hưởng tốt đẹp 

cũng sẽ to hớn như vậy,... – đó là “trong tâm con 

người... có ý tốt hay không?, có vì người khác... được 

hay không?” hay chỉ biết bày mưu tính kế tư lợi cho 

riêng mình?, ích kỉ không thể làm điều gì tốt đẹp cho ai 

cả?,... . 
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   Làm người phải biết tri ân, báo ân..., thường nhớ 

trong lòng điều đó để biết phụng sự, hi sinh..., phàm 

được cái thân người... này là phải hiểu bản thân đã 

mang trên thân vô lượng ân huệ của trời đất, cha mẹ, 

đất nước... cho đến hết thảy chúng sinh vạn vật... – 

nếu có thể ý thức được một phần đạo lí đó thôi thì cũng đã 

trở thành một con người... có hữu ích cho xã hội... rồi,... . 

Khởi được thiện tâm,... 

Dẫu việc chưa làm,... 

Trời đất đã thấy,... 

Quỷ, thần,... kính trọng,...  

Bảo hộ cho người,... 

... 

Việc thiện đã làm,... 

Dù không ai thấy,... 

Trời đất... đã ghi,... 

Vạn vật... nhớ ơn,... 

Làm người... không phí,...!  
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Điểm đến số 86 

“hiền sĩ... ẩn rừng sâu..., không trụ cột... chống trời...  

– tham quan ra gánh nước..., đất động...,  

chúng... bất an...” 

  

    Người xưa dạy: “cột thẳng... mới chống đỡ được căn 

nhà,... cũng như người chính trực... mới có thể gánh 

vác vận nước,...”, cột siêu vẹo... thì nhà dễ nghiêng dễ 

đổ..., người bất chính... gánh vác vận nước thì ngàn vạn... 

điều xấu ác... đến với bách tính chúng sinh..., thiên hạ... 

không được thái bình..., oán khí ngập trời... thì trời long 

đất lở, thiên tai bệnh dịch, mắng mưa không hòa,... . 

    Giả như: Bao công... là một vị quan triều Tống của 

Trung Hoa,..., ông là một người chính trực, liêm khiết..., 

là cái cột trụ của đất nước,... . Nếu nhìn sâu sắc hơn thì 

ông không chỉ là hình ảnh một vị quan mà còn là Chân 

Tâm, Tự tánh... nơi mỗi chúng sinh vạn vật..., “thuận 

pháp không phân, thuận lí không tình,...”, dù là Hoàng 

Thượng... cũng không ngoại lệ,... – cái đó mới chân thật 

gọi là “thẳng”, là “trực”... . 
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    Một con người... nếu để tâm phân biệt người này 

người kia, tình này tình kia, lợi này lợi kia, danh này 

danh kia... dù chỉ một chút xíu... thì chắc chắn không 

phải là người ngay thẳng, chính trực..., không nên 

làm trụ cột cho tổ chức... nào cả, nếu cứ làm vì tham 

cầu... thì: 

-     Thứ nhất là tổn hao phúc đức... của chính mình 

cho đến khi không còn, rồi mang nợ,... 

-     Thứ hai là làm hại bách tính, xã hội, môi trường, 

chúng sinh vạn vật...  

-     Thứ ba là tạo ra tấm gương nhân tâm... xấu, 

ngàn đời chưa hết nhơ..., người người, vạn vật... 

học theo, mê muội theo... rồi lây lan sự xấu ác 

trong xã hội theo cấp số nhân... 

-     Thứ tư là trời đất... vì thế mà không điều hòa, 

chúng sinh sát phạt lẫn nhau... thì trời đất cứ phải 

cân bằng nhân quả lại để duy trì sự tồn tại bằng 

cách “đại khai sát giới...”, bài trừ kẻ xấu ác, oán 

khí giữa trời,...  

-     ... 
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-     Thứ năm... là đường đạo càng xa, sự giác ngộ 

giải thoát càng khó đạt được,..., có khi lâu xa đến 

vô lượng... . 

    Vì vậy người xưa trị nước mới bằng mọi cách “triêu 

tài đã sĩ, dung nạp kẻ hiền...”, có như vậy vận nước 

mới hưng thịnh, nếu không làm việc này thì là “triêu ma 

gọi quỷ, kẻ ác lộng hành...”, người có trách nhiệm, có 

sự giác ngộ trong xã hội... phải hết sức lưu tâm, “vì sự 

an nguy của xã hội, vì sự bình an của lê dân...” mà 

dốc sức can ngăn thứ xấu ác, thúc đẩy sinh khí trong xã 

hội, trong trời đất... – đó mới là cái việc của Chánh 

Nhân... nên làm,... . 

Người hiền... có thực tài... 

Nhưng bản tính không tranh... 

Dễ ẩn thân trong núi... 

Kẻ tìm kiếm người tài... 

Như tìm gỗ to, thẳng... 

Nơi thâm sơn cùng cốc...  

Cần khẩn thiết kính mời... 
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Ra trị an, dẫn chúng... 

Tâm họ thuận đạo trời... 

Chẳng giống kẻ tham lam... 

Nên trời trong gió lặng... 

Vạn loại đều tốt tươi... 

Sinh khí ngập đất trời... 

Thế giới không cùng tận... !  
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Điểm đến số 87 

  

“                                                                                 ” 

  

    Đại đạo... luôn ở chỗ thường hằng... –  không sinh 

không diệt, không thêm không bớt,... 

    Đại đạo... luôn ở chỗ linh tịch... – không tâm hết nhiễm, 

không thức hết mê,... 

    Đại đạo... luôn ở chỗ hanh thông... – tịnh tâm thấu 

suốt, trí thể sáng trong,... 

    Đại đạo... luôn ở chỗ an lạc... – gốc thiện sáng tỏ, vạn 

sự kiết tường,... 

    Đại đạo... luôn ở chỗ chan hòa... – người người không 

tranh, vạn vật đại đồng,... 

    ... 

   Đại đạo... luôn ở chỗ chới với... – nắm không được, nhìn 

không ra, nghĩ không tới,... 
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   Đại đạo... luôn ở chỗ chắc chắn... –  kiến rồi thì thể, đắc 

rồi thì nhập,...   

   Đại đạo... luôn ở chỗ vô phân, vô biệt, vô vọng, vô 

tưởng... –  cho đến vô lượng, vô biên, vô số, vô tận... ! 
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Điểm đến số 88 

“đạo ở thế gian hay xuất thế gian...  

– không có gì cao hơn ở sự chân thành...” 

  

    “Nguồn gốc của vạn đức... bắt đầu từ tâm chân 

thành... dù đức đó là nhân đức, thiên đức... hay tánh 

đức,...”. Thành người, thành danh... không ai không có 

tâm chân thành,..., thành Phật, thành tổ... cũng không có 

ai không có tâm chân thành... mà đạt được,... . 

    Trong đạo thế gian, giữa người với nhau, giữa người 

với vạn vật tự nhiên... phải có tâm chân thành mới có thể 

câu thông, cảm ứng, tương trợ... được lẫn nhau, cùng 

nhau tồn tại một cách tốt nhất, an vui nhất,... . Nếu 

không chân thành, tâm địa sẽ trở nên bất chánh..., là 

tự tách mình ra khỏi cái đại tự nhiên đó..., sức mạnh của 

cả thân và tâm tự nhiên sẽ mất đi tính hài hòa, uyển 

chuyển... . “Ngũ hành, âm dương... trong thân mất 

cân bằng... thì trăm thứ bệnh từ đó mà phát sinh,..., 

chân tâm, tự tánh... bị ô nhiễm... thì vạn loại phiền 

não từ đó mà sinh khởi,...” . 
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    Trong đạo xuất thế gian, con người và muôn loài vạn 

vật... phải biết phản tỉnh, tự xoay lại vào trong tâm của 

mình mà sống, không cần thiết phải nhìn nhận, quan 

tâm... đến các tướng trạng, thị phi... bên ngoài nữa..., gọi 

là “phản bổn quy nguyên, phản quang tự kỉ...”, tức 

quay lại với sự chân chánh, thanh tịnh... của cái tâm 

trong sáng ban đầu,... – ngay đó chính là giác ngộ, 

ngay đó chính là giải thoát,... . 

Người người... chân thành,... 

Nhân gian... thái bình,...  

Chẳng còn tranh đấu... . 

Vạn vật... chân thành,... 

Thập phương pháp giới,... 

Hóa thành cực lạc,... . 

Tâm – tâm... chân thành,... 

Phật – Phật... cùng tánh,... 

Chẳng cho, chẳng truyền,... ! 
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Điểm đến số 89 

“con người... và tự nhiên...  

luôn luôn giao cảm với nhau,  

nương tựa vào nhau để tồn tại, sinh trưởng...” 

  

    “Không có bất kì một thứ gì sinh ra trong đại tự 

nhiên là dư thừa”, mỗi thứ được sinh ra là đều có ý 

nghĩa và vài trò... của nó cả, cái này giúp bổ trợ cho cái 

kia, cái này giúp tiêu diệt cho cái kia,... mỗi thứ dù nhỏ 

bé như hạt cát, cọng cỏ... đều là một mắt xích để đại 

tự nhiên tồn tại, xoay chuyển,..., nó hoạt động trên 

nguyên tắc bảo toàn nhân quả, năng lượng, nghiệp báo, 

phước thọ... trong mỗi chúng sinh vạn vật... cho đến khắp 

cả càn khôn, thập pháp giới... cũng không nằm ngoài 

nguyên tắc đó,... . 
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    “Điều căn bản trong thế giới nhị biên, tương đối,... 

thế giới của nhân quả nghiệp báo... này là tính vô 

thường, sinh diệt,...: – cho nên vạn vật tương sinh thì 

cũng tương khắc, có hỗ trợ nhau thì cũng có hủy diệt 

nhau,..., “mọi thứ đều là vị trí giữa” như một điểm 

trên một vòng trong rộng lớn... vậy, không có thứ gì 

là đứng trên tất cả, cũng không có thứ gì là đứng 

dưới tất cả,..., ngạo mạn, tự cao... trong con người... 

chính là đi ngược lại với quy luật của tự nhiên... rồi 

vậy”,... .  

    Giả như: ở nơi rắn, rết... thường ẩn náu thì cũng 

thường có loại thảo mộc... có thể chữa trị được vết rắn, 

rết... cắn,... . Hay xung quanh một người có đức lớn, tâm 

lượng lớn... thì cũng có nhiều loại thảo mộc tự nhiên mà 

sinh trưởng... để giúp con người... ăn uống, chữa trị bệnh 

tật cho họ,... – người xưa dạy “vạn vật tương sinh 

tương khắc... chính là vì vậy,... . 
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Tâm chân thành, thiện niệm... 

Vạn vật... cùng tương sinh... 

Phước thọ... tăng vô lượng... 

Các cực lạc quốc độ... 

Đều vì đó lập thành...  

...  

Tâm bất chánh, ác niệm... 

Vạn vật... cùng tương khắc... 

Phước thọ... giảm cùng tận... 

Mọi ngục tối... bi thương,... 

Đều vì đó khởi tạo... !  
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Điểm đến số 90 

“cân bằng” 

  

    “Trong cơ thể, tâm thức của mỗi chúng sinh... luôn 

luôn cần đến một sự an tĩnh... thầm lặng...”, và nó 

luôn có xu thế “phải” cân bằng lại để trở lại với sự an 

toàn, định tĩnh, hỷ lạc,... . Đói quá thì phải ăn, mệt quá thì 

phải ngủ, loạn quá thì phải tĩnh, khổ quá thì phải tu, chán 

quá thì phải giải thoát,..., âm dương, cương nhu, phải 

trái, thiện ác, đúng sai, chánh tà, sinh diệt,... luôn luôn 

có xu thế trở nên cân bằng lại “bằng mọi cách”... 

giống như nước bằng mọi cách sẽ chảy được xuống chỗ 

trũng... vậy, chỗ dư thì bù chỗ thiếu, chỗ cao thì bù chỗ 

thấp,... . Mọi thứ trong một gia đình, dân tộc, quốc gia... 

cho đến toàn xã hội, cả nhân loại, hay trong đại tự nhiên... 

cũng đều như vậy,... -  có khai quốc cũng có diệt quốc, có 

hưng thịnh cũng có lầm than,..., ăn được con này thì 

cũng bị con khác ăn lại, chim sống ăn kiến, chim chết kiến 

ăn,... . 
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    Cái năng lượng... để làm cho chúng sinh vạn vật... 

trở về với sự cân bằng, an tĩnh... là “tinh, khí, 

thần...” trong mỗi chúng sinh vạn vật... ấy. Tinh, khí, 

thần... (cũng chính là đạo tâm, trí tuệ, phước báo...) suy 

giảm thì năng lượng... suy giảm, cũng tức là suy giảm xu 

thế để cân bằng... lại một cách nhanh hơn, cũng đồng 

nghĩa với sự hủy diệt, tan biến,... diễn ra nhanh hơn,..., 

“kẻ phàm... tinh khí thần... ít ỏi” thì gặp chuyện... tinh 

thần... liền bất an, hoảng loạn, phiền não..., lâu không 

trấn tĩnh lại được, “bậc thánh trí... tinh khí thần... rồi 

rào...” thì lại an nhiên tự tại cho dù trời đất sập xuống, 

càn khôn thay đổi,... . 

Vô dục... thì tinh đủ,... 

Định sâu... thì khí nhiều,... 

Tĩnh trí... thì thần an,... 

... 

Thân, tâm... được cân bằng,... 

Hẳn phải biết tu đạo,... 

Ngạo khí... phải trừ bỏ,... 

Phiền não... phải buông xuống,... 
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Ác niệm... ngừng khởi sinh,... 

Bồ đề tâm... phải khởi,... 

Nhân giải thoát nuôi chồng,... 

Chờ ngày mai thành Phật,... 

Điểm cân bằng, đại dụng,... 

Nằm ở tự tánh người... !  
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Điểm đến số 91 

“Bồ Tát... có thể được thảnh thơi...  

– nhưng chúng sinh lại luôn cần được cứu khổ...” 

  

    “Cứu khổ... như cứu lửa..., cứu chậm biến thành 

tro...”, nước xa lại chẳng cứu được lửa gần... cho nên 

hàng Bồ Tát... thường thường bên cạnh chúng sinh..., chỉ 

dẫn cho chúng sinh... từng chút từng chút một..., chỉ 

mong họ sớm ngày giác ngộ, giải thoát... mà thôi... – khi 

đó Bồ Tát... mới thực sự thảnh thơi, an nhàn... được. Giả 

như: Bồ Tát Địa Tạng... đang cứu khổ dưới địa ngục..., 

chừng nào không còn chúng sinh nào dưới địa ngục... nữa 

thì Bồ Tát... mới được thảnh thơi, an nhàn... mà thành 

Phật,... . 

    Bồ Tát... vì tâm đại từ đại bi... mà quên bản thân mình 

để đi cứu độ chúng sinh... thì dễ hiểu rồi, còn chúng sinh 

tại sao lại luôn cần được cứu khổ?, chắc gì họ cần Bồ 

Tát... đi cứu?... . 
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    Chúng sinh... trong lục đạo luân hồi... thực sự là 

đang nằm trên đống lửa... mà không tự biết, có ai biết 

mình sắp chết cháy mà không kêu cứu không?, không có ai 

cả, trừ khi họ không biết... – giống như những đứa trẻ mải 

chơi đùa trong ngôi nhà lửa trong kinh Pháp Hoa... 

vậy,..., Phật, Bồ Tát... phải cứu họ ra bằng các cỗ xe dê, xe 

nai, xe trâu... đại diện cho các pháp tiểu thừa, nhị thừa, và 

đại thừa... . 

    Trong gia đình, xã hội... cũng vậy..., con cháu, bách 

tính... họ không ý thức được nhiều điều, thậm chí họ 

không muốn hiểu biết quá nhiều thứ để làm gì cả..., 

nhưng họ lại cam chịu sống trong tham, sân, si, mạn, 

nghi, ác kiến..., rất là sầu khổ, đau thương... và tạo 

thêm vô số nghiệp duyên của luân hồi lục đạo... . 

Người có trí tuệ, có sự giác ngộ,... có quyền uy, có địa vị... 

trong xã hội... thì phải chăm lo, dẫn dắt... cho họ, phải lấy 

đó là trách nhiệm, là bổn phận... của mình thì mới trở 

thành người Quân Tử, Hiền Nhân..., không được thấy 

chết mà không cứu, thấy lửa thiêu mà không dập,... 

huống hồ là đi hại họ, bóc lột họ, tham lam, lộng quyền,..., 

làm họ tăng trưởng tham, sân, si... thì mình biến thành 

loại người... gì đây?..., so với yêu ma quỷ quái... thì có gì 

khác biệt?... . 
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Ba cõi, sáu đường... 

Đều là hỏa ngục... 

Kẻ mê say đắm... 

Mải miết khung trời... 

Nào ngờ ngục tối... 

Càng đi càng rộng... 

Chẳng có cửa ra... 

... 

Bồ Tát... đến rồi... 

Mang xe cứu nạn... 

Dỗ dành chúng sinh... 

Như chiều em bé...  

Cứu ra bể khổ... 

Lục đạo gian nan... 

Chẳng màng phí sức... ! 
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Điểm đến số 92 

“chức quyền... càng cao, trách nhiệm... càng lớn,... 

Trí tuệ... càng cao, nhiệm vụ... càng nhiều,... 

Đức hạnh... càng cao, bổn phận... càng rộng,...” 

  

    Đó là ba... hạng người... đóng vai trò quan trọng nhất 

trong gia đình, dân tộc, đất nước..., còn là trụ cột của 

toàn xã hội và nhân loại,... . Nếu ba... trụ cột này luôn 

vững chắc thì thiên hạ ắt có thái bình,... . 

-     Người có chức quyền... mà thất trách..., lại đi 

tham ô, vơ vét tiền của... người dân... thì xã hội 

loạn lạc,... 

-     Người có trí tuệ... mà không dẫn dắt đại chúng... 

đi theo chánh đạo... thì dân trí ngu mê, điên đảo,... 

-     Người có đức hạnh... mà không cảm hóa vạn 

vật... thì thế gian... chìm trong chết chóc, khổ 

đau,... 

-     ... 
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    Ba... hạng người này cũng là biểu trưng cho chánh 

khí của một đất nước, một xã hội..., chánh khí hưng 

thì vận mệnh của xã hội... sẽ thịnh..., chánh khí suy 

thì vận mệnh của xã hội... sẽ tàn..., do vậy người 

người... phải phát dương chánh khí ấy trong chính con 

người mình và mọi người xung quanh, ra muôn loài vận 

vật xung quanh,... – đó là đã làm trách nhiệm, nhiệm 

vụ, bổn phận... của bậc Thánh Trí... rồi vậy. Năng 

lực... càng cao thì trách nhiệm, nhiệm vụ, bổn phận... ấy 

càng lớn, càng nhiều, càng sâu rộng..., chừng nào nó phủ 

trùm hết phạm vi của toàn dân tộc, toàn đất nước, 

toàn xã hội... rồi thì mới được coi là hoàn thành tốt vai 

trò của mình, mới xứng đáng là trụ cột trong xã hội,... .  

    Nhờ có chúng sinh vạn vật... mà mới lập nên được chức 

quyền, trí tuệ, đức hạnh... trong con người mình, không 

có họ thì lập nên bằng cách nào? lập nên để làm gì?..., 

khác gì một mình đang ảo tưởng trong hư không?... – 

cho nên đừng trở thành kẻ “ăn cháo đá bát, vô ơn phụ 

nghĩa,...”, có được chức quyền thì hống hách, lạm dụng, 

trà đạp kẻ dưới,..., có trí tuệ thì khinh thường, miệt thị, 

chê chách... người đời,..., có đức hạnh... thì lẩn trốn nơi an 

nhàn, ẩn náu chốn “niết bàn ích kỉ tự tạo”,... – như 

vậy thì chẳng phải là chức quyền, chẳng phải là trí tuệ, 
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 chẳng phải là đức hạnh... một cách chân thật, viên 

mãn... rồi. “Thứ không chân thật, không viên mãn,... thì 

là thứ tương đối, thứ sinh diệt,... – chẳng phải nằm trên 

con đường giải thoát cứu cánh của Phật, Bồ Tát...”,... . 

  

Trí tuệ và đức hạnh... 

Nơi chúng sinh vạn vật... 

Là chánh khí... giữa trời... 

Rồi rào... thì hưng thịnh... 

Cạn kiệt... thì suy vong... 

Bậc Quân Tử, Thánh Trí... 

Hàng Trượng Phu, Thượng Nhân... 

Kẻ nào ra gánh vác?... 

Kẻ nào dám quên mình?... 

Như Bồ Tát... hành đạo...  

... 
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Quên mình mới lập công... 

Trồng được nhân vô ngã... 

Hướng về nhà vô sanh?... 

Với chúng sinh vạn vật... 

Cùng đồng thành Phật Đạo...  

Chẳng phải trốn một mình... 

Biến thành kẻ vô ơn...  

Tánh, tướng... không phân biệt... 

Mới là người... thấu tỏ... 

Trí, đạo... mới viên thành... !  
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Điểm đến số 93 

“bất kính... với chúng sinh, vạn vật... 

 cũng chính là bất kính... với Phật...” 

  

    Chúng sinh... nào cũng có phật tánh..., vạn vật... nào 

cũng có pháp tánh..., vì vậy tương lai nhất định họ sẽ 

thành Phật..., “ai cũng là một vị Phật...”, cũng chính vì 

vậy cho nên đừng vì lỗi lầm của người khác, chúng sinh 

khác... ở trước mắt mà khinh thường, chê bai, phỉ báng... 

họ,... – bạn làm vậy chính là bạn đang bất kính... với 

Phật... tương lai rồi vậy,..., “đạo tâm của bạn đối với 

những tâm ý, lời nói... ấy chỉ giảm đi chứ tuyệt đối không 

tăng thêm được chút nào,...”. 

Kẻ mê ở trước mắt,... 

Ông Phật... ẩn bên trong,... 

Tướng trạng ngoài hư giả,... 

Chân tâm trong mới thật,... 

Để giả tướng lừa dối,... 

Nào khác gì kẻ mê,... 
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Ai chê ai mê muội,... 

Ngu si hay ảo tưởng,... 

Chính mình không thấu hiểu,... 

Hận, thù... nào sẽ tan,...? ! 
 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 182 

Điểm đến số 94 

“cung kính... với chúng sinh, vạn vật...  

cũng chính là cung kính... với Phật...” 

  

    Phật... ở quá khứ đã tu thành tựu rồi thì chúng ta đã 

hiểu, Phật... hiện tại, Phật... vị lai là ai?... – đó là tất cả 

chúng ta, là tất cả chúng sinh, vạn vật... xung quanh 

chúng ta,..., tất nhiên là bao gồm cả bạn nữa chứ không 

loại trừ bạn ra,..., vì vậy: “ai cũng là một vị Phật... và 

đều đáng được cung kính... như một vị Phật... cả”, 

“kính thầy... mới được làm thầy..., kính Phật... mới 

được làm Phật..., đừng coi thường tâm cung kính...”. 

  

Hết thảy Phật... ba đời... 

Đều cung kính chúng sinh... 

Kẻ mê làm ngược lại... 

Bất kính khắp mười phương... 

...  
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Trong một hạt cát nhỏ... 

Cũng vô lượng cõi Phật...  

Nhục nhãn hay thiên nhãn... 

Đều chưa thể thấu tỏ... 

...  

Phật... từ bi chỉ dạy... 

Khó được kẻ tin theo... 

Phiền não của chính mình... 

Lại chấp giữ kiên cố... 

...  

Tâm thành chẳng cung kính... 

Vạn vật... không trong lòng...  

Trí, đạo...  ngày thuyên giảm... 

Phật quả... đường càng xa... !  
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Điểm đến số 95 

“ai cũng đang tồn tại khắp mọi nơi...  

– bất kể không gian, thời gian...” 

  

    Có nghĩa là: “ai cũng đang trong thập pháp giới 

chúng sinh, và ai cũng đang trong niết bàn...”,  là “ai 

cũng đang ở quá khứ, ai cũng đang ở hiện tại, và ai 

cũng đang ở vị lai,...”... – nếu có thể thông khắp pháp 

giới... như vậy... thì chân tâm, bản thể... của chúng sinh, 

vạn vật... tự hiển hiện, tịch tịnh và an lạc... ngay tức 

khắc,... . 

    Mỗi chúng sinh vạn vật... đã sinh ra từ vô thủy kiếp 

đến nay... đồng nghĩa với việc đã trải qua vô lượng thời kì 

xã hội, vô lượng thân xác chúng sinh..., cho đến khi giác 

ngộ tu hành... và thành Phật... nhập vào niết bàn... thì 

vẫn là cái tâm tánh đó chứ không có khác, không 

gian, thời gian là thứ hư huyễn... chính vì vậy sự tồn tại 

của mỗi chúng sinh là trải dài từ vô thủy kiếp quá khứ 

đến vô lượng kiếp vị lai, chỗ nào cũng đang có mặt, 

một niệm sinh ra liền hiện tiền,... . 
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    Từ pháp giới địa ngục... thông tới pháp giới niết 

bàn... được rồi... thì đâu đâu cũng là niết bàn cả..., 

chính vì vậy có làm gì trong thập pháp giới... cũng không 

còn là ngăn ngại nữa... – bậc đại giác ngộ như thế sẽ có đủ 

trí huệ của Phật... để hành đại hạnh nguyện... . 

Không gian không biên giới... 

Thời gian không hạn lượng... 

Nhưng đều là thức tưởng... 

Một niệm liền hiện tiền... 

Dù lục đạo luân hồi... 

Dù pháp giới tứ thánh... 

Đến niết bàn giải thoát... 

Chẳng chỗ nào xa xôi... 

Chưa kịp đi đã đến... 

Chưa kịp tu đã đắc...  

Khi tâm đang giác sáng... 

Ba đời Chư Phật hiện...! 
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Điểm đến số 96 

“muôn loài, vạn vật... đều dung chứa đại đạo... 

 – đều có một tấm lòng quảng đại,  

không thể nghĩ bàn...” 

  

    Tánh, tướng... không phân... có nghĩa là đại đạo và các 

pháp giới (muôn loài vạn vật...) cũng không phân..., đại 

đạo... dung chứ muôn loài, vạn vật... thì cũng có nghĩa 

ngược lại, muôn loài, vạn vật... dung chứa đại đạo bên 

trong mình...  – có điều có nhận ra đại đạo ấy... hay 

không chính là vấn đề..., nhận ra chính là có đại giác 

ngộ,... không nhận ra chính là u mê điên đảo, nhận ra thì 

thành Thánh Hiền..., không nhận ra thì thành chúng sinh 

lục đạo..., nhận ra thì trí tuệ, đức hạnh... quảng đại, cùng 

khắp,..., không nhận ra thì nhân tâm... eo hẹp, cạn 

mỏng..., nhận ra thì thiên hạ thái bình, cõi giới cực lạc..., 

không nhận ra thì thiên hạ đại loạn, cõi giới khổ đau... . 
 



Cuốn sách giác ngộ 

 187 

Đại thiện hay đại ác... 

Trong vô lượng cõi giới... 

Đều từ tâm tưởng sanh... 

Nghiệp chung của đại chúng... 

Hợp lại mà hóa thành... 

...  

Tâm quỷ thì cảnh quỷ... 

Tâm thú thì cảnh thú... 

Tâm người thì cảnh người... 

Tâm thánh thì cảnh thánh... 

Tâm Phật thì cảnh Phật... 

... 

Đại đạo trong muôn tướng... 

Muôn tướng trong đại đạo... 

Lòng từ... không bờ mé... 

Dù Phật hay chúng sinh... 
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Cỏ cây hay sỏi đá... 

Không gì không dung chứa... 

Không gì nằm bên ngoài... 

Tâm tánh không vọng niệm...  

Quảng đại khắp càn khôn...!  
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Điểm đến số 97 

“tầng thứ vật chất – tầng thứ tinh thần” 

  

    Chính là tầng thứ, cảnh giới... của thân – tâm, 

tướng – tánh,... trong muôn loài vạn vật... . Thân đâu 

thì tâm đó, tướng đâu thì tánh đó..., thấy thân, 

tướng... tức là thấy tâm, tánh..., không thêm niệm 

phân biệt, chấp trước... thân tâm, tướng tánh... thì 

mới thấu suốt thân tâm, thấu suốt tướng tánh... . 

    Trong thập pháp giới chúng sinh... có vô lượng vô 

biên... những pháp giới nhỏ... ở trong đó, nó muôn hình 

vạn trạng... . Về cơ bản... thì có chúng sinh trong lục đạo 

là sáu pháp giới, cộng với bốn pháp giới tứ thánh... là 

thập... pháp giới... . Nói riêng trong lục đạo... thì đã có vô 

lượng vô biên... chúng sinh khác nhau, mỗi chúng sinh 

là một tầng thứ, cảnh giới, tư tưởng, tướng trạng... 

khác nhau... – Giả như: mèo thì khác chó, chó thì khác 

lợn, lợn khác gà, gà khác rắn, rắn khác chim, chim khác 

kiến, kiến khác ong... không loài nào giống loài nào (cả 

thân tướng bên ngoài cho tới tâm tưởng bên trong),..., 

cho đến con người thì tư tưởng... được định hình rõ 

ràng hơn, thống nhất hơn... mà hình thành nên mỗi  
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chế độ xã hội, đất nước, phong tục tập quán... ở trong 

đó... . 

    Đức Phật... dạy: “cảnh tùy tâm chuyển... chứ không 

phải là tâm tùy cảnh chuyển...”, qua đây chúng ta thấy 

rằng “tuy thân tâm, tướng tánh... là đồng một thể” 

nhưng cái để hiện thân tướng ra bên ngoài chính là cái 

tâm, cái tư tưởng, nhận thức... bên trong..., tâm thú thì 

tướng thú, tâm người thì tướng người, tâm Phật... thì 

tướng Phật..., toàn thể pháp giới, càn khôn vũ trụ... 

đều từ tâm tưởng... của chúng sinh vạn vật... mà 

được sinh ra,..., tưởng ngạ quỷ thì ra ngạ quỷ, tưởng địa 

ngục thì ra địa ngục, tưởng người thì ra người, tưởng 

trời thì ra trời,... thậm chí tưởng Phật, Bồ Tát... thì ra 

Phật, Bồ Tát... – tâm tưởng... chính là nguyên nhân 

tạo ra vô lượng vô biên tầng thứ, cảnh giới... khác 

nhau trong vũ trụ..., không thể kể hết được, “Phật 

Nhãn... của Phật... cũng không nhìn ra hết được...” 

huống hồ con mắt, trí lực... của chúng sinh cõi thấp... 

hơn,... . 

    “Ý niệm xấu ác... thì sinh ra tướng trạng xấu, cảnh 

giới thấp, nhiều khổ đau..., ý niệm thiện lương... thì 

sinh ra tướng trạng đẹp, cảnh giới cao, nhiều an 

lạc...”, “cực ác thì xuống tới ngạ quỷ, địa ngục..., cực 
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 thiện thì lên tới thiên đàng, cực lạc...”. Thiện, 

ác...cũng đều là do tâm tưởng, ý niệm... mà ra, tưởng ác 

thì nó ác, tưởng thiện thì nó thiện... – chính vì vậy “mọi 

nền giáo dục đạo đức trong xã hội... mới xuất phát từ 

chỗ ý niệm, tâm tưởng... của con người... mà xây 

dựng, mà định hình cơ cấu, tầng thứ... tốt đẹp nhất 

cho xã hội..., để xã hội... vận hành, duy trì...” .  

    Tuy nhiên tâm tưởng của mỗi chúng sinh... khác biệt, 

khó thể đồng nhất... bởi phiền não (vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước...), thường là không tới được những tư tưởng 

lương thiện lớn... của những người... thiện nhất... trong 

xã hội, của cao tăng, đại đức..., cho tới của các vị Phật, 

Thánh... giáng thế xuống để chỉ dạy... nên cuộc sống của 

chúng ta xưa nay chưa bao giờ là viên mãn, thái bình, cực 

lạc... cả. Người... có thể thông hiểu... bản chất của vũ 

trụ nhân sinh... này mới có thể tu tâm mà tới được 

những tầng thứ khác cao hơn, viên mãn hơn... trong 

vũ trụ, cao hơn nữa là có thể xuất ra khỏi lục đạo 

luân hồi, ra khỏi thập pháp giới, khỏi vũ trụ vạn 

vật..., Phật... gọi đó là sự giải thoát... . 
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Vô lượng phiền não... 

Vô số chúng sinh... 

Vô biên cõi nước... 

Đều từ tâm tưởng... 

Sinh diệt, luân hồi... 

... 

Nếu muốn ra khỏi,... 

Dừng niệm, dừng tưởng... 

Mất tầng, mất thứ... 

Mất sinh, mất diệt...  

Chân tâm, tự tánh... 

Thể ngộ, chứng ngộ... 

Đạt đến chánh giác... 

Giải thoát thành Phật...... ! 
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Điểm đến số 98 

“chúng ta dựa vào cái gì  

để nhìn nhận, đánh giá đúng sai, 

 phải trái, chánh tà, trên dưới, xa gần,  

có tướng vô tướng... 

 – đó là dựa vào cái tàng thức, cái vọng tưởng...  

của mỗi người... mà phân biệt, chấp trước...” 

  

    Ở mỗi tầng thứ, cảnh giới... của mỗi chúng sinh... đều 

có cái nhìn nhận... khác nhau về vũ trụ vạn vật..., kho dữ 

liệu, tàng thức... khác nhau nên không thể nào nhìn nhận 

giống nhau được, giống như nhìn qua vô lượng cái lăng 

kính màu sắc khác nhau vậy,..., mỗi chúng một kiểu, 

muôn hình muôn vẻ... . 

    Giả như: 
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-     Cái nhìn... của con người, súc sinh... thì tạm gọi 

là nhục nhãn (gà nhãn, chim nhãn, mèo nhãn, bò 

nhãn, kiến nhãn, vi khuẩn nhãn, vi trùng nhãn... 

cho tới vô lượng chúng sinh..., riêng mỗi loài thì 

mỗi cá thể cũng có cái nhìn khác nhau... giống như 

con người vậy, có ai giống ai?...)... . 

-     Trong vô hình, siêu hình... thì có chúng sinh cõi 

ngạ quỷ, địa ngục, a tu la, trời... (quỷ nhãn, ngục 

nhãn, thần nhãn, thiên nhãn...)... . 

-     Cao hơn nữa thì là cái nhìn của các vị thánh như 

hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật... 

(Thánh nhãn, Phật nhãn...)... . 

-      ... 
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    Khi muôn loài... nhìn nhận, đánh giá... về sự vật, hiện 

tượng... trong đại tự nhiên... này, người... cạn cợt... thì 

xem trên tướng trạng..., người... sâu sắc... hơn thì xem 

trên tư tưởng... bên trong nó, tuy nhiên “dùng cái gì để 

xem...” – đó vẫn là dùng cái thức, cái phiền não... của 

chính mình để xem,... . “Nếu có thể lìa bỏ cái thức, cái 

phiền não... đó mà xem một cách “như như”, vô tâm, 

vô tưởng... thì đó là cái nhìn của Phật, của tự tánh 

thường sáng biết, của một vị thiền sư chân chính,...”. 

Khi đạt đến sự nhuần nhuyễn... thì “bên trong vô tâm..., 

bên ngoài vô tướng...”... toàn thể vũ trụ vạn vật đều tan 

biến..., hết thảy trở về với thế giới nhất chân, phật giới..., 

không còn lấy thứ gì để nhìn nhận, đánh giá,... cũng 

không còn đối tượng để nhìn nhận, đánh giá... – đó 

chính là sự giải thoát khỏi phiền não, vọng thức... 

bên trong tâm..., giải thoát khỏi lục đạo, thập pháp 

giới... bên ngoài vũ trụ vạn vật... . 

    Người xưa dạy: “chớ bảo vô tâm... đã là đạo..., vô 

tâm... còn cách một lớp rào...”. Dù trong lẫn ngoài 

trống không, nhất như... hiểu được vạn pháp hư ảo, không 

thật... nhưng tâm tánh phải giác tỉnh... chứ không 

phải ngu mờ..., tâm tánh phải linh tịch... chứ không 

phải tối tăm... – đó mới là đang bước dần qua lớp rào đó  
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mới vào được căn nhà như lai..., căn nhà của sự giải thoát 

giác ngộ vĩ đại đối với mỗi chúng sinh vạn vật... đã vào 

được, sắp vào được, và sẽ vào được... . 

Bất giác... sinh tàng thức... 

Tàng thức... sinh luân hồi... 

Chánh giác... tiêu tàng thức... 

Không thức... không luân hồi... 

Kẻ tu... phải thấu tỏ... 

Việc tu... mới mong thành... 

Hơn thua... tâm chấp trước... 

Chìm đắm... trong thức tưởng... 

Đại kiếp nào... thoát ra?... !  

  

 

 

 
 

 

 



Cuốn sách giác ngộ 

 197 

Điểm đến số 99 

“vạn sự, vạn duyên... đều do ý niệm...  

của mỗi chúng sinh... sắp xếp...” 

  

    Vạn sự, vạn vật... trong đại tự nhiên... đều là do ý 

niệm... của mỗi chúng sinh vạn vật... khởi tạo, sắp 

xếp... từ trước đó rồi,..., cho đến khi khởi hiện hành... 

thì đó chỉ là kết quả tất yếu của nó xảy ra,... .  

    Giả như: quả cam, quả bưởi... hiện tướng rồi đều là 

hạt cam, hạt bưởi... được gieo xuống đất từ rất lâu... 

rồi (chính vì lẽ đó mà quá khứ, hiện tại, vị lai cùng xuất 

hiện song song trong tư tưởng... của mỗi chúng sinh, vạn 

vật... mà Phật... tạm diễn là kiếp trước - kiếp này  - và kiếp 

sau,..., hay còn gọi là nhân – duyên – quả,... . Mọi sự vật 

hiện tượng ngay chính hiện tại này là sự sửa chữa sai 

lầm, sự sắp xếp của lịch sử đã bỏ xót lại..., và đương 

nhiên tương lai cũng giúp chúng ta hoàn thiện, sắp xếp 

những thứ mà chúng ta không nhìn thấy ở ngay hiện 

tại,... . Ngay điểm này đã rộng mở cho chúng ta thấy cánh 

cửa sự sắp xếp tốt đẹp không có điểm dừng, cho tới khi 

viên mãn thành Phật(ai cũng là Phật... vị lai)..., và đi 
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 cùng là hương vị thanh lương, an lạc, định tĩnh... không 

giới hạn... - chính chỗ này là chỗ mà các bậc trí thánh... 

“đang sống” từ xưa đến giờ, từ giờ đến vị lai... tức là 

sống đồng thời trong cả ba thời không..., cũng tức là sống 

nơi chân tâm, tự tánh, bản thể... của chúng sinh, của vũ 

trụ vạn vật...). Cũng như vậy... ý niệm... của mỗi 

chúng sinh, vạn vật... cũng đã có từ lâu lắm rồi, khi 

hiện thành sự vật, sự việc, tướng trạng... nào thì đó cũng 

là lẽ đương nhiên..., người với người... gặp nhau, sóng 

gió trong cuộc đời... phải trải qua, thiên tai nhân họa... 

phải đón nhận, cho đến càn khôn xoay chuyển, sinh diệt... 

hết thảy chẳng có sự việc... nào là ngẫu nhiên... cả,... . 

    Chúng ta phải nhận ra chân tướng của sự việc này, để 

làm gì? để trồng nhân thành Phật,..., tự mình sắp xếp cho 

chính mình thành Phật,..., nhân để thành Phật... là gì? đó 

là “niệm giác”..., tất cả các pháp môn tu đạo... nói đến 

“nhất tâm bất loạn, đại khai viên giải, minh tâm 

kiến tánh, đại triệt đại ngộ...” là đều nói đến cái 

“niệm giác” này, niệm giác đạt đến viên mãn thành 

toàn giác, viên giác, đại giác... thì đó chính là quả, 

quả gì vậy? Là “quả vị Phật...”. 
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    Trong tất cả các loại ý niệm, nghiệp nhân... thì niệm 

giác, niệm Phật... là nên trồng nhất,..., trong tất cả các 

loại sự tướng, quả báo... thì Thành Phật, Thành Bồ Tát... 

là nên có nhất, vì sao vậy? Vì thoát khỏi luân hồi lục đạo... 

rồi, vĩnh viễn an hưởng niềm vui của sự giác ngộ, giải 

thoát, trở thành bất tử,... – thì tại sao không là thứ nên 

làm, nên tu...?. 

Niệm tham... sắp xếp thành ngạ quỷ... 

Niệm sân... sắp xếp thành địa ngục... 

Niệm si... sắp xếp thành súc sinh... 

Niệm không... sắp xếp thành vạn vật... 

... 

Niệm nghi... thì trời long, đất lở... 

Niệm ác... thì chiến tranh, bệnh dịch... 

Niệm tà... thì thiên hạ đại loạn,... 

Niệm mê... thì phiền não, khổ đau...  

... 
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Niệm chân... sắp xếp tánh hư tĩnh... 

Niệm thiện... sắp xếp bậc Thánh Trí... 

Niệm mĩ... sắp xếp cõi cực lạc... 

Niệm giác... sắp xếp Quả Vị Phật... 

...  

Hết thảy... bắt đầu từ tâm niệm... 

Chúng sinh... đã tỏ?, rõ đường về?... ! 
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Điểm đến số 100 

“đột phá được cảnh giới...  

– chính là đột phá được tầng thứ  

của không thời gian....” 

  

    Không gian, thời gian... là thứ hư ảo... nhưng cũng 

là thứ đo được trí lực, đạo lực, định lực, phước lực... 

của mỗi chúng sinh vạn vật... . Giả như: một người... 

có thể nhẫn nhịn được bao lâu?, Sống thọ được bao lâu?, 

Có bao nhiêu khoảng không để ở? Để thư giãn? Để bảo vệ 

thân tâm của mình?... . 

    Gia tăng được không gian, thời gian... chính là 

nâng cao được cảnh giới trong tâm..., gia tăng được 

các tính chất chứa trong nó là trí lực, đạo lực, định 

lực, phước lực... đó “một cách đồng nhất...”,... .  

    Giả như: 

-     Làm ngạ quỷ, địa ngục... thì sống chết vô 

lượng... lần trong ngày..., trí tuệ, đạo tâm... gần 

như không có, vô cùng sân si..., phước báu không 

có..., không có không gian sống,... . 
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-     Làm súc sinh... thì có thể sống được 10, 15... 

năm, trí tuệ kém, đạo tâm kém, dễ sân si, phước 

báu cạn mỏng..., dễ chết đói, mất mạng..., không có 

hoặc rất ít không gian sống, phải đấu đá tranh 

giành nhau để tồn tại,... . 

-     Làm người... thì có thể sống được 70, 80... năm, 

trí tuệ, đạo tâm, phước báu... bình thường, dễ sân 

si..., ít hoặc vừa đủ... không gian sống,... . 

-     Làm thân cõi trời... thì có thể sống ngàn năm, 

triệu năm..., trí tuệ, đạo tâm, phước báu lớn, khó 

sân si..., không gian sống rất rộng lớn,... . 

-     ...  

-     Cho đến làm Phật, Bồ Tát,... thì có thể sống đến 

vô lượng,..., trí tuệ, đạo tâm, phước báu... vô 

lượng, không sân si,..., không gian sống vô biên vô 

tận,... . 
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    Muốn đột phá... được không gian, thời gian... vẫn là 

mỗi chúng sinh... phải mở rộng được tâm lượng... của 

mình, mở ra đến vô biên vô tận... thì sống đến vô lượng 

thọ, không gian ra vào các cõi giới... tự do tự tại, không 

còn ngăn ngại... – đó cũng chính là thể nhập được chân 

tâm, tự tánh, bản thể của vũ trụ vạn vật... rồi vậy,... . 

Không gian, thời gian... đột phá dần đến vô lượng... 

thì nó mất tăm mất tích... và biến thành “không thời 

gian”, không thời gian cũng chính là cái tự tánh, bản 

thể... đó mà bất kì chúng sinh, vạn vật... nào cũng hàm 

chứa trong nó, sớm muộn cũng trở về với nó,... – tức là 

chúng sinh, vạn vật... nào rồi cũng sẽ thành Phật... . 

    Phiền não... nơi chúng sinh... ẩn náu trong ba thời, 

quá khứ, hiện tại, vị lai... . Quá khứ... chỉ là ý niệm về 

quá khứ, hiện tại chỉ là ý niệm về hiện tại, vị lai chỉ là ý 

niệm về vị lai,..., nếu ba thời không khởi nghĩ nữa (tâm 

tánh giác sáng...) thì chúng dần dần tiêu biến đi, phiền 

não... dần dần tiêu biến đi (cảnh giới tâm sẽ tự động đột 

phá dần...), tiêu biến đến cùng cực thì không còn nữa, 

trở lại được cái vô lượng thọ như trong kinh vô lượng thọ 

nói đến, chân tâm, tự tánh... hiện bày vi diệu,...- đó cũng 

là lúc Phật, Bồ Tát... trong chúng sinh, vạn vật... 

được sinh ra,... . 
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Tấm lòng eo hẹp... thế giới eo hẹp,... 

Tấm lòng quảng đại... thế giới vô biên,... 

Đường đi đã tỏ... chỉ chờ kẻ tu,... 

Phật... ở trong lòng, mau cho hiển lộ,... 

Phiền não, khổ đau..., nhanh cho chấm dứt,... 

Siêu phàm nhập thánh..., an trụ niết bàn... !  
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Điểm đến số 101 

“sức tự tại, an vui...  

không phụ thuộc vào nhân duyên, nghiệp tội... 

 nặng hay nhẹ, nhiều hay ít...  

– mà nó phụ thuộc vào định lực, trí lực, phước lực... 

 của mỗi chúng sinh... ở đâu? 

Chỗ đó mới là bản lĩnh của người tu hành...” 

  

    Một người... đắc đạo... vẫn còn nhân duyên, nghiệp 

tội... chứ, đâu hẳn là đã hết đâu,..., nhưng họ có hỗn loạn, 

bất an... không?, họ không hỗn loạn, bất an... dù gặp 

chuyện gì đi nữa,..., bởi họ đắc đạo... rồi, họ vĩnh viễn 

an vui, tự tại... .  

    Giả như: Phật... khi thành Phật... rồi, vẫn có một cô gái 

giả có thai với Phật... tới làm nhiễu Phật, và chúng tăng 

mà..., nhân duyên, nghiệp tội... từ quá khứ vẫn còn 

chứ?... – nhưng Phật... có vì nhân duyên, nghiệp tội... ấy 

mà đánh mất an vui, tự tại, đại định... của mình?. Do 

vậy: “không sợ vọng khởi (nhân duyên, nghiệp tội... đến 
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 với chúng ta...) mà chỉ sợ “giác chậm” (giác chậm cũng 

tức là đánh mất đi định lực, trí lực, phước lực, bản lĩnh... 

của mình)”. 

    Tất vả vạn sự, vạn duyên... đến với con người... đều do 

ý niệm sắp xếp từ trước rồi... đó là niệm quá khứ, nó khởi 

hiện hành, tướng trạng, sự duyên... đây... đó là niệm hiện 

tại, rồi nó diễn biến ra sao, đưa đến kết quả thế nào... sau 

đó chính là niệm vị lai,... – nếu có thể giữ được tâm 

tánh giác sáng mà đối với tất cả được thì chính là 

chúng ta biết “giác kịp thời” rồi, là đang sống với 

tánh giác..., ba thời không ấy (cũng chính là nhân 

duyên, nghiệp tội...) sẽ đến đi một cách tự nhiên mà 

người tu chẳng còn dính mắc,..., điều đó sẽ làm bản 

lĩnh và các lực... của chúng ta mạnh lên, mạnh đến vô 

cùng thì là đại định, đại trí, đại phước... bằng với 

Chư Phật, Chư Tổ... rồi vậy,... . 

    Trong cuộc sống thường ngày... mỗi người... có thể 

làm theo được chánh kiến của chính mình nhất khi 

đối nhân, sử thế, tiếp vật... thì có nghĩa là đã an vui, tự 

tại... trên cái đạo tâm của mình rồi đấy, nếu biết rõ mà 

không làm theo được thì cần phải cố gắng, cố gắng đến 

mức nào thì dừng? Là đến khi thành Phật... thì dừng, 

chưa thành Phật... có nghĩa là còn thiếu sót, còn thiếu sót 
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 thì còn cố gắng, học hỏi, rèn luyện..., Bồ Tát đẳng giác... 

còn phải cố gắng cơ mà, huống chi là kẻ phàm phu... 

chúng ta?..., “bỏ đi tâm cố chấp, cao ngạo... thì mọi 

cố gắng sẽ đều đưa đến kết quả tốt đẹp, mọi kiểu tu 

hành đều sẽ đưa chúng sinh thành Phật... cả,...”. 

Duyên đến duyên đi... 

Người qua kẻ lại... 

Như nước qua khe... 

Vạn vật luân chuyển... 

Càn khôn xoay vòng... 

Như mây theo gió...  

Cao nhân... tĩnh tọa... 

Giữa chốn hư không...  

Tâm, cảnh... chẳng thấy... 

Chỉ thấy bản lai... 

Muôn loài, vạn vật... 

Không phân, không khác... ! 
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                      ***_HẾT_*** 
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 Nội dung chính của Bộ Sách: 

 

     Cơ sở chính để xây dựng bộ sách dựa trên tất 

cả đạo lí, giáo lí... hay sự giáo dục nhân đức tốt 

đẹp của con người, của mọi tôn giáo, không có sự 

phân biệt. 

     Tác giả lấy sự thể hội về cuộc sống,..., đặc biệt 

về Nho Giáo, về Phật Giáo... để xây dựng bộ sách 

Những Điểm Đến Của Nhận Thức. 

      ... 

     Bộ Sách: Những Điểm Đến Của Nhận Thức 

hiện tại có 12 tập, mỗi tập đều có 101 điểm đến 

chia làm hai phần. Phần một là phần CON 

NGƯỜI (gồm 75 điều) - chủ yếu nói đến những 

gì thuộc về tâm hồn của con người và cách nhìn 

nhận đạo lí để tu dưỡng bản thân. Phần hai là 

phần XÃ HỘI (gồm 26 điều) - chủ yếu nói đến 

những góc nhìn thẳng tới bản chất của xã hội, 

bản chất của vũ trụ vạn vật... để mỗi người có 

cách ứng xử tốt hơn tới xã hội, tới vạn vật...! 
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 Những tư tưởng cụ thể để viết bộ sách: 

 

     “Muốn” mọi người hiểu hơn về bản thân 

mình. 

     “Muốn” mọi người có được sự thức tỉnh của 

tâm hồn, có một cuộc sống chủ động, đối xử hòa 

ái với nhau. 

     “Muốn” mọi người hướng đến và thấy được 

tầm quan trọng của đạo Phật đối với dân tộc, 

“bởi sự trường tồn và mạnh mẽ của dân tộc có 

đóng góp vô cùng to lớn của đạo Phật và bởi đó 

là con đường lĩnh hội trí tuệ và rèn luyện đạo 

đức vĩ đại nhất của nhân loại”. 

     “Muốn” mọi người tìm hiểu và rèn luyện 

giáo lí Phật Pháp,..., ít nhất là để thấy đó là giá 

trị văn hóa rất lớn của nhân loại... theo một cách 

nhẹ nhàng, thực tế từ cuộc sống,..., từ đó giúp 

mọi người phát triển được nhiều nhận thức tốt 

đẹp đối với mọi người, đối với xã hội, với môi 

trường... . 

     ... 

     “Muốn” mọi người yêu thương nhau. 

     “Muốn” mọi người phần nào đó hiểu được 

bản chất “chân tướng vũ trụ nhân sinh” - hay 

hướng tới cái “ngộ đạo” để tu dưỡng bản thân, 

hướng đến “cái vô ngã” để an vui - tự tại - giải 

thoát! 
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