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Tuyển tập viết về Cha Mẹ - Số 12 –  
thơ Mặc Giang  
(Từ bài số 111 đến số 120) 
 thnhattan@yahoo.com.au  

 
01. Một đóa Trắng - Hồng 
02. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh 
03. Mẹ là tất cả 
04. Không gì so sánh Mẹ 
05. Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng 
06. Biết thương Cha Mẹ 
07. Từ tạ Song Đường 
08. Cành hoa dâng Cha Mẹ 
09. Đất Tổ - Quê Cha 
10. Gia tài của Mẹ 

  

Một Đóa Trắng - Hồng  
 
Một đóa trắng - hồng vạn mến thương 
Cho ai còn diễm phúc nghiêm đường 
Cho ai thấm lạnh thềm băng giá 
Ân nghĩa sinh thành sao trả xong 
 
Thân này con có nhớ ơn Cha 
Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà 
Đến cả cuộc đời, dày áo não 
Trắng - hồng một đóa nghĩa sâu xa 
 
Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương 
Mái trắng của cha đẫm gió sương 
Đeo đẳng cỗi cằn vì khổ nhọc 
Cho con từng bước giữa muôn đường  
 
Sinh, khó vô vàn, dưỡng, khó hơn 
Đá kia, nước chảy còn hao mòn 
Huống chi, thân thể của Cha Mẹ 
Là thịt, là da, có biết không 
 
Đừng để một mai hối hận lòng 
Ngọn đèn vụt tắt, thế là xong 
Trắng - hồng cài áo còn chi nữa 
Mây trả phù vân, nước trả sông 
  
Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng 
Sâu hơn biển rộng, cao hơn non 
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Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc 
Muôn một đáp đền chưa hẳn xong 
 
Đừng cứ cân đo, đếm một hai 
Đẩy đưa nặng nhẹ, chén khua hoài 
Mẹ Cha sầu muộn, sao không biết 
Đợi chết, lu loa, sương nắng mai 
 
Tôi không dám viết cho em đâu 
Cả chị lẫn anh cũng lớn rồi 
Tôi viết cho tôi từ thuở ấy 
Trắng hồng một đóa gởi thiên thu. 
 
Tháng 8 – 2009  
Mặc Giang 
  

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh 
 
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan 
Khắp chốn thiền môn mở đạo tràng 
Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục 
Lời kinh tiếng kệ vọng ngân vang 
 
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh nhớ thâm ân 
Ân Mẹ, ân Cha, ân nghĩa nhân 
Cộng lại, lũy thừa, thêm cấp số 
May ra, đền đáp một muôn phần 
 
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại thương thưong 
Sinh tử băng ngang khuất nẻo đường 
Hoa trắng đã mòn trên chiếc áo 
Bờ mi nằng nặng Đấng Song Đường 
 
Từ ấy, trong tôi hết đóa hồng 
Nhìn người cài áo, thoáng xa trông 
Đáp đền đâu nữa ân cha mẹ 
Xin chắp tay hoa, chạnh nhớ lòng 
 
Khói hương trầm tỏa nguyện chân thành 
Chư Phật đồng giao cảm chứng minh 
Tế độ bi lân tròn hiếu hạnh 
Con hiền cháu thảo vẹn ân tình 
 
Hết đóa hồng tươi, trắng cũng phai 
Chắp tay xin nhận cánh hoa cài 
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Giọt khô khơi động vành mi khép 
Xin hỏi thiên thu bóng đổ dài 
 
Mừng ai diễm phúc đóa hoa hồng 
Chia sẻ cùng ai hoa trắng bông 
Không những trắng hồng trên chiếc áo 
Mà thương nhớ mãi nghĩa thù ân 
 
Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên 
Thắng Hội Vu Lan giải đảo huyền 
Cứu khổ hàm linh đăng bỉ ngạn 
Sen vàng ao báu hóa hồng liên. 
 
Tháng 8 – 2009  
Mặc Giang 
 

Mẹ là tất cả 
 
Bầu trời chuyên chở ngàn mây 
Nhìn đôi mắt Mẹ, chứa đầy trăng sao 
Biển sâu núi thẳm non cao 
Nhìn đôi mắt Mẹ, rạt rào mến thương 
Trần gian muôn lối vạn đường 
Nắm vòng tay Mẹ, tư lường tình tang 
Thế nhân bỉ thử vô vàn 
Trở về bên Mẹ, an nhàn thanh lương 
Cuộc đời khổ ải khôn lường 
Gối đầu tay Mẹ, bình thường ngủ yên 
Trải bao đồi dốc não phiền 
Nhìn hình bóng Mẹ, thần tiên hiện về 
Trường đời vạn lý nhiêu khê 
Cầm bàn tay Mẹ vỗ về ấm êm 
Phiêu du đêm tối dế mèn 
Khi về bên Mẹ, bỏ quên ngoài đường 
Kinh qua thành bại nhiễu nhương 
Nhìn hình bóng Mẹ, tình thương tuyệt vời 
Mẹ là tuyệt tác đất trời 
Mẹ là tất cả cho đời Mẹ ơi ! 
 
Tháng 9 – 2009  
 

Không gì so sánh Mẹ 
 
Viết cho Mẹ dù ngàn lời chưa cạn 
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Bởi suối nguồn tràn ngập nước thương yêu 
Băng núi rừng, vượt đồi dốc, cầu kiều 
Qua đồng nội, xuyên sông dài, biển rộng 
 
Tình thương Mẹ là con tim biết sống 
Mỗi nhịp đập tùy cơ cảm dây rung 
Nhồi cơ tim, rồi chảy khắp châu thân 
Mang sinh lực đi tận cùng cơ thể 
 
Hình ảnh Mẹ là bức tranh tuyệt thế 
Bao họa sĩ, nghệ nhân, diễn không cùng 
Mẹ là một con người, mà lại ép vô khung 
Nên thiếu nét diễm kiều chưa chấm phá 
 
Tình thương Mẹ phủ đất trời cao cả 
Vạn bài ca chưa diễn hết ngôn từ 
Vũ trụ kia còn trống rỗng thái hư 
Chừa những chỗ thiêng liêng cao quý nhất 
 
Miệng Mẹ cười, trăng sao kia chất ngất 
Mắt Mẹ buồn, bóng tối kéo hoàng hôn 
Tóc Mẹ bạc, màu trắng phủ cô thôn 
Da Mẹ nhăn, vết chai sần sương gió 
 
Mẹ còn sống, ngàn số không thành có 
Mẹ mất đi, ngàn cái có thành không 
Nhớ về Mẹ, xa xót cả tâm hồn 
Thương về Mẹ, lòng khô tràn ngấn lệ 
 
Dù dũng tướng giữa ba quân thét gió 
Dù anh hùng sống chết phớt hồng mao 
Dù người điên thần khí đã hư hao 
Về bên Mẹ vẫn ngập ngừng khép nép 
 
Bậc siêu phàm, triết gia hay bác học  
Người bình dân, lê thứ tận thấp hèn 
Hay những ai du thủ con dế mèn 
Đối diện Mẹ, ta vẫn còn bé nhỏ 
 
Mẹ là một con người, nhưng tuyệt siêu thế đó 
Mẹ là một con người, nhưng mầu nhiệm vô cùng 
Đổi vô thỉ và đổi cả vô chung 
Vẫn chưa thể đền bù và so sánh. 
 
Tháng 9 – 2009    
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Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng 
 
Bông hồng hiếu hạnh thiêng liêng 
Lành thay, con cháu thảo hiền nhớ ân 
Mẹ Cha, công đức song thân 
Ông Bà, dòng họ gốc phần thâm sâu 
Băng qua vạn lý nhịp cầu 
Dâng lên Tiên Tổ khởi đầu sơ khai 
Hùng Vương quốc phụ phương đài 
Âu Cơ quốc mẫu ươm ngai Lạc Hồng 
Ngàn năm văn hiến núi sông 
An nhiên tọa thị giống dòng Việt Nam 
Bông hồng hai sắc cưu mang 
Cho anh cho chị lên đàng đắp xây 
Cho em nâng cánh hoa nầy 
Tin yêu sức sống đong đầy trong tim 
Ân cha nghĩa mẹ đáp đền 
Ân Tiên ân Tổ thênh thênh đất trời 
Cùng nhau phụng hiến suốt đời 
Băng đèo vượt núi không lời thở than 
Dù cho đổi cả trần gian 
Ân kia vời vợi muôn ngàn thấm sâu 
Dù cho bãi biển nương dâu 
Ân kia giữ mãi trong đầu nhớ nghe. 
 
Tháng 11 – 2009  
 
Biết thương Cha Mẹ 
 
Khi em vừa mới sinh ra 
Mẹ cắt núm nhau chôn đó 
Cha cắt núm rốn chôn kia 
Cho em có mặt ấy mà 
 
Khi em vừa mới chào đời 
Òa lên vang vang tiếng khóc 
Mẹ cha chúm chím mỉm cười 
Con tôi thương quá đi thôi 
 
Chín tháng cưu mang đức mẹ 
Ba năm bồng ẵm ơn cha 
Sữa mẹ khô dần em khóc 
Nhà nghèo cơm cháo xót xa  
 
Lớn lên cho ăn cho học 
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Nuôi em khôn lớn nên người 
Mẹ cha yếu già thở dốc 
Biết bao công sức em ơi 
 
Nuôi con suốt đời gian khó 
Đâu phải ngày một ngày hai  
Đất trời mênh mông còn nhỏ 
Em ơi nhớ lấy ơn nầy 
 
Cái tiếng con hiền cháu thảo 
Tổ Tiên dạy dỗ ngàn xưa 
Ngàn sau báo bổ chưa vừa 
Em đừng tính năm tính tháng 
 
Đầu nguồn nước không có cạn 
Cuối sông nước chảy miệt mài 
Công cha nghĩa mẹ hoa cài 
Thắm tô bông hồng hiếu hạnh 
 
Rừng non nhấp nhô đồi núi 
Vũng sâu nghiêng ngửa lưng đèo 
Công cha nghĩa mẹ đẳng đeo 
Thương con tới khi nhắm mắt 
 
Coi chừng dầu khô đèn tắt 
Tìm lại không có được đâu 
Mẹ cha gian khổ dãi dầu 
Đừng để một mai quá muộn 
 
Dặn nhau để thương để nhớ 
Nghe em nghe chị nghe anh 
Ngoài kia cửa biển gập ghềnh 
Xạc xào gầm vang lệ đá. 
 
Tháng 3 – 2010  
 

Từ tạ Song Đường 
 
Tiếng Ơn Cha, lung linh hồn Núi Thái 
Tiếng Nghĩa Mẹ, rào rạc nước Biển Đông 
Mà nghe sóng vỗ trong lòng 
Leo đồi gió hú buồn trông đỉnh đèo 
Rong rêu tựa vách cheo leo 
Ngàn năm sương lạnh eo sèo bèo mây 
Ta mang một tấm thân nầy 
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Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy tình thâm 
Sau hè rau húng rau răm 
Bên hông rau đắng trước thềm rau cay 
Đầu đường đan kín cỏ may 
Bước quanh lối ngõ gió lay bụi mờ 
Đếm trong từng tiếng đơn cô 
Gõ lên cung nhịp dại khờ hồn đau 
Quê nghèo trắng mấy mùa cau 
Xác xơ gốc rạ sắc màu tầm không 
Ra rừng nhặt lá diêu bông 
Lên non tát biển xuống sông bắt còng  
Tiếng Ơn Cha, giọt mồ hôi muối mặn 
Tiếng Nghĩa Mẹ, lệ khép mắt sầu vương 
Đếm trong vụn vỡ tình thương 
Chôn trong tim thẳm trên đường từ ly 
Đầu cầu Ái Tử thầm thì 
Cuối sông nước chảy một đi vạn lìa 
Nghĩa trang mờ khói mộ bia 
Gắn trên giá lạnh đổ về tịch liêu 
Còn đâu mà nói chín chiều 
Ngõ sau cửa trước tiêu điều hợp tan 
Vọng khua tiếng nói muộn màng 
Song Đường từ tạ gió ngàn bay bay. 
 
Tháng 3 – 2010  
 

Cành Hoa dâng Cha Mẹ 
 
Cánh hoa này xin kính dâng ơn cha 
Cánh hoa kia xin tôn thờ đức mẹ 
Chốn linh thiêng mẹ cha thầm nói khẽ 
Cõi dương trần tội nghiệp đứa con tôi 
 
Cánh hoa này xin tưởng nhớ ơn cha 
Cánh hoa kia xin nâng niu đức mẹ 
Cha mẹ ơi, đừng giận hờn con nhé 
Đến muôn đời con đền đáp thâm ân 
 
Nghĩa cù lao, một đời xin ghi nhớ 
Đức hy sinh, trọn kiếp xin tôn thờ 
Dòng tử sinh nhịp sóng vỗ hai bờ 
Con đi mãi trên hành trình cô lữ 
 
Nhớ ơn cha, xin tạc lòng một chữ 
Nhớ đức mẹ, xin khắc dạ một câu 
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Vũ trụ kia vô lượng số tinh cầu 
Không chứa hết Đấng Song Đường cao cả 
 
Mùi gạo thơm nghe lâng lâng gốc rạ 
Mùi lúa chín thấy mạ lúc còn xanh 
Cánh đồng vàng thơm trúc biếc tre xanh 
Cho quê hương đượm tình thương sức sống 
 
Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ 
Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha 
Bóng hoàng hôn ấp ủ lúc chiều tà 
Để chan chứa nỗi niềm khi đêm xuống 
 
Cánh hoa này xin tôn thờ đức mẹ 
Cánh hoa kia xin kính ngưỡng ơn cha 
Đức cù lao muôn thuở vẫn không pha 
Như sóng nước Biển Đông khua Núi Thái. 
 
Tháng 4 – 2010  
 

Đất Tổ, Quê Cha 
 
Đất Tổ Quê Cha năm ngàn năm dựng nước 
Hy sinh chồng chất thành núi thành sông 
Tử sĩ đắp xây thành ruộng thành đồng 
Viết trang sử huy hoàng cho tổ quốc 
 
Đất Tổ Quê Cha, tô bồi từng tấc đất 
Là mồ hôi, là nước mắt bi hùng 
Là thịt da, là xương máu cha ông 
Thành quê hương ba miền Nam Trung Bắc 
 
Ôi Cổ Loa, Thăng Long ngàn xưa 
Ôi Tây Đô, Đông Đô ngàn mây 
Huế, Sài Gòn, Hà Nội hôm nay 
Tim trong tim, lòng bên lòng, tay trong tay 
 
Ôi Hùng Vương Văn Lang thiết tha 
Ôi Mê Linh, Lam Sơn, Đống Đa 
Nước Việt Nam một dãi sơn hà 
Anh chị em, Bắc Nam Trung, chung một nhà 
 
Ta bước chân đi, nghe tiếng rung tình tự 
Ta bước chân đi, nghe lệ sử chưa nhòa 
Đất nước này, non sông này, gìn giữ điểm tô 
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Quê hương này, non nước này, là sông là núi 
 
Ta bước chân đi, mắt cha già ngóng đợi 
Ta bước chân đi, mắt mẹ già chờ trông 
Anh em ta, chị em ta, trên dưới một lòng 
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, là núi là sông 
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung 
Giống Lạc Hồng, của Tiên Rồng nước Việt Nam. 
 
Tháng 4 – 2010 
Mặc Giang 
macgiang@y7mail.com  
 

Gia tài của Mẹ 
 
Gia tài của Mẹ năm ngàn năm 
Đâu phải riêng ai thủ đắc giành 
Ngất ngưỡng lâu đài ngồi bảnh chọe 
Mắt cười ti hí nói nhăn răng 
 
Năm mươi thế kỷ mọi tiền nhân 
Xương máu hy sinh đều góp phần 
Sức lực tinh ba đều cống hiến 
Mới thành của nước của nhân dân 
 
Dân tộc Việt Nam đều có quyền 
Cái quyền tối thượng, quyền thiêng liêng 
Kề vai gánh vác chung nhau hưởng 
Không có một ai làm của riêng 
 
Gia tài của Mẹ tự ngàn xưa 
Để lại cháu con cùng kế thừa 
Tiếp tục tài bồi và bảo vệ 
Người người dân Việt biết hay chưa 
 
Một mảnh dư đồ nước Việt Nam 
Ai mang máu mủ giống da vàng 
Ai mang huyết thống dòng Hồng Lạc 
Không thể nhượng quyền không bán buôn 
 
Vùng biển vùng trời hay ngoại biên 
Đồng bằng rừng núi hay Cao Nguyên 
Thượng Du xuống tận Trung Du nữa 
Bất cứ nơi đâu cũng nối liền 
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Không ngoại nhập và không ngoại lai 
Không nô lệ hóa, không mang hai 
Nước ta ta giữ, dân ta sống 
Thà chết còn hơn phải đọa đày 
 
Thế thế tiền nhân đã thế rồi 
Ngàn năm văn hiến máu xương rơi 
Đan thanh vết sử liền tro cốt 
Thế hệ chúng ta cũng thế thôi 
 
Nước yên thời sống trong yên bình 
Nước biến nếu cần quyết chiến chinh 
Kim cổ xưa nay đều đã thế 
Không ai trí trá hưởng riêng mình 
 
Gia tài của Mẹ Việt Nam ơi 
Dị khẩu đồng âm cùng một lời 
Khác miệng đồng lòng chung chí hướng 
Việt Nam bền vững đến muôn đời. 
 
Tháng 4 – 2010   
Mặc Giang 
macgiang@y7mail.com 


